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Albert Einstein werkte in 1933 aan de universiteit van Berlijn. Toen Adolf 

Hitler begin dat jaar de macht greep, was de natuurkundige net in New York 

aangekomen om een lezing te geven over zijn relativiteitstheorie.  

Eind maart kwam hij met zijn vrouw, Elsa Einstein-Koch, aan in Antwerpen op 

de ‘SS Belgenland’, eigendom van de rederij ‘Red Star Line’. Vanwege zijn 

joodse afkomst kon hij niet terugkeren naar zijn vaderland en besloot hij in 

België te blijven. 

 
De SS Belgenland 

Hij kreeg 24 uur per dag politiebescherming van het Belgische koningshuis.  

 

Hij probeerde echter te ontsnappen aan de waakzame ogen van de 

politieagenten en nam geruchten over een aanslag op hem niet al te serieus, 

ondanks het feit dat hij zich bewust was van de verontrustende geschiedenis 

van politieke moorden in het naoorlogse Duitsland, die verschillende levens 

hadden geëist, waaronder, het meest berucht, dat van de Duitse minister van 

Buitenlandse Zaken, Walther Rathenau, een vriend van Einstein en een 

prominente jood, die op klaarlichte dag in 1922 in Berlijn werd vermoord.  

Op 30 augustus 1933 schoten nazi-extremisten een medewerker van Einstein 

neer in Tsjecho-Slowakije, de controversiële Duits-joodse filosoof Theodor 

Lessing. 
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 Theodor Lessing 

Binnen enkele dagen verschenen er berichten in de pers die suggereerden dat 

Einstein de volgende in de rij was. 

Kort daarna drong Elsa Einstein er met succes op aan dat haar man 

onmiddellijk "op de vlucht" zou gaan voor mogelijke nazi-vergelding. 

Einstein vertrok discreet uit België, waar hij met een boot het Kanaal overstak 

en op weg ging naar Londen. Maar in plaats van naar zijn vertrouwde 

slaapplaats in een historisch college in Oxford te gaan, bevond hij zich al snel 

op het Engelse platteland. 

Hij kwam onverwacht alleen te wonen in een rietgedekte houten 

vakantiewoning in een ruig landelijk gebied van Norfolk in het oosten van 

Engeland, dicht bij de zee in de buurt van de kustplaats Cromer.  

 

 
 

De hut was een geheime schuilplaats om te voorkomen dat een  

geruchtmakende poging tot moord door nazi-agenten gepleegd zou worden.  



Einstein werd bewaakt door een kleine groep lokale Engelsen met geweren, 

onder leiding van een conservatief parlementslid (die ook een gedecoreerde 

veteraan uit de Eerste Wereldoorlog was). 

 

In oktober 1933, na zes weken, besloot hij terug te reizen naar de Verenigde 

Staten. In 1935 kwam hij tot de beslissing om permanent in de Verenigde 

Staten te blijven en het staatsburgerschap aan te vragen. Hij zou nooit meer 

terugkeren naar Europa. 
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