
De held Hans Calmeyer, een Duitse advocaat 

Hans Calmeyer was een Duitse advocaat die vanaf maart 1942 een oordeel 

moest vellen over wie al dan niet joods was en dus over wie een gele ster moest 

dragen en wie niet. Een oordeel over leven of dood. 

In de loop van zijn mandaat kreeg Calmeyer 5.600 aanvragen te beoordelen 

van joden die aan het noodlot probeerden te ontsnappen door te bewijzen dat 

hun grootouders niet joods waren. 

In tweederde van de gevallen liet hij zich opzettelijk om de tuin leiden en kon 

zodoende duizenden van de dood redden. Ze hoefden geen gele ster te dragen 

en hoefden niet onderduiken. Veel meer dan de 1.200 die hun leven hadden te 

danken aan Oskar Schindler. 

In het Nederlands en het Duits zijn er 

boeken over hem geschreven en in 1992 

kreeg hij van Yad Vashem (Hans 

Calmeyer) de eretitel ‘Rechtvaardige 

onder de Volkeren’, maar dankzij een 

vriendin van Anne Frank, Laureen 

Nussbaum (1927), ligt er nu een 

Engelstalig boek in de boekhandel. 

                                                                                      Laureen Nussbaum 
 

De familie Nussbaum woonde destijds in dezelfde 

Amsterdamse wijk als de familie Frank en Annes 

vader Otto was getuige bij Laureens huwelijk in 

1947. 

 

Na de oorlog trok Otto Frank samen met Rudi, de 

echtgenoot van Laureen, maandenlang [..] naar het 

station met foto's van zijn dochters Anne en Margot. 

Helaas vergeefs. [..] 

Van de 100.000 Nederlandse Joden die tussen 1942 

en 1945 werden gedeporteerd, hebben slechts 5.200 

het overleefd. De dochters van Otto Frank waren er 

niet bij.  

Laureen en Rudi Nussbaum verlaten het stadhuis van Amsterdam na hun huwelijk in 1947. Otto Frank 

staat achter de glazen deur  

 

https://nl.quora.com/profile/Lily-Armon
https://www.yadvashem.org/righteous/stories/calmeyer.html
https://www.yadvashem.org/righteous/stories/calmeyer.html


 
 

De hele familie Nussbaum heeft het wel gehaald en daarom wijdde Laureen 

Nussbaum haar jongste boek aan Hans Calmeyer, de onbekende Duitse 

ambtenaar aan wie ze het leven hadden te danken. ‘Shedding our Stars: A 

Story of Hans Calmeyer and How He Saved Thousands of Families Like Mine’. 

Het gezin van Laureen verhuisde naar de Verenigde Staten waar Rudi een 

doctoraat behaalde in de kernfysica, terwijl Laureen een doctoraat behaalde in 

Duitse literatuur en zich specialiseerde in Duitstalige auteurs in Nederland. 

Laureen Nussbaum schreef ook het nawoord bij Anne Franks roman "Liebe 

Kitty", die enkel in het Duits is uitgegeven en heeft haar ongenoegen geuit over 

de wijzigingen die Otto Frank heeft aangebracht aan de originele tekst. 

Haar memoires zijn echter vooral een hommage aan Hans Calmeyer, de 

Duitser die haar familie en zoveel andere families heeft gered. 

 
Laureen en Rudi Nussbaum in Amsterdam (1941) en in Portland (2008). Rudi overleed  

in 2011 op 89-jarige leeftijd 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Calmeyer

