De blijvende erfenis van de nazi-jagers

Door Andrew Nagorski, 4 juni 2016

Waarom het belangrijk is om op te komen voor gerechtigheid en verzoening te
eisen.

Gerechtigheid

Een van de beroemdste Duitse films vlak na het einde van de Tweede
Wereldoorlog heette ‘Die Morder sind unter uns’ — ‘De moordenaars zijn onder
ons.” De hoofdpersoon van de film is Suzanne Wallner, een overlevende van
een concentratiekamp. Gespeeld door actrice Hildegard Knef keert ze terug
naar haar verwoeste appartement in de ruines van Berlijn.

De film en omgaan met de geschiedenis
Ze vindt Hans Mertens, een voormalige Duitse legerchirurg die daar al woont,
bezweken aan alcoholisme en wanhoop. De chirurg komt zijn voormalige
kapitein tegen, nu een welvarende zakenman.

Tijdens de oorlog had de voormalige kapitein opdracht gegeven tot het
bloedbad op kerstavond van honderd burgers in een Pools dorp in 1942.
Gekweld door zulke herinneringen besluit Mertens de kapitein op de eerste
naoorlogse kerstavond te vermoorden.

Op het laatste moment overtuigt Wallner Mertens ervan dat een dergelijke
daad van burgerwacht een vergissing zou zijn. ‘We kunnen geen vonnis vellen’,
zegt ze tegen hem.



De chirurg begrijpt het. ‘Dat klopt, Suzanne,” antwoordt hij aan het einde van
de film. “Maar we moeten een aanklacht indienen. Eis verzoening namens
miljoenen onschuldige slachtoffers van moord.”
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De film was een spectaculair succes en trok een groot publiek. Maar de
boodschap ervan was fundamenteel misleidend. Het werd aan de Geallieerden
overgelaten, en niet aan het Duitse volk, om de processen tegen vroege
oorlogsmisdaden te organiseren [..].

Verschuivende agenda’s
De overwinnaars gaven dergelijke inspanningen echter al snel grotendeels op
en concentreerden zich in plaats daarvan op de opkomende Koude Oorlog.

De meeste Duitsers wilden hun recente verleden veel liever vergeten dan
verzoening overwegen.

Onder de hoofddaders die niet onmiddellijk werden gearresteerd of die werden
opgepakt en aanvankelijk niet herkend door hun Geallieerde ontvoerders, was
er zeker ook geen sprake van verzoening.

Er was alleen maar de impuls om te vluchten. In het geval van Adolf Hitler was
dat door zelfmoord te plegen in zijn bunker, samen met Eva Braun, met wie hij



net getrouwd was. Nadat ze hun zes kinderen hadden vergiftigd, volgden
Joseph Goebbels, zijn propagandachef, en zijn vrouw Magda dit voorbeeld.

In de bestseller ‘The Valhalla Exchange’ uit 1976 legt de fictieve Goebbels uit
waarom hij die koers koos. ‘Tk ben niet van plan de rest van mijn leven als een
eeuwige vluchteling de wereld rond te rennen’, verklaart hij.

Inmengen
Maar de meeste van zijn collega’s en andere nazi’s die zich schuldig hadden
gemaakt aan oorlogsmisdaden waren niet van plan het voorbeeld van Hitler te
volgen.

Twee eminente juristen, Benjamin Ferencz en Antonio Cassese, ontvingen in 2009 de Erasmusprijs die

‘Internationale vervolging en berechting van oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid” als thema
had. Samen zijn zij — de aanklager en de rechter — de belichaming van de poging om internationale
oorlogsmisdaden te bestraffen, te voorkomen en te elimineren.

Er zijn mensen die de landing in Normandié meemaakten. Die bij de Slag om de Ardennen waren. Die de
bevrijding van de concentratiekampen of de Nirnbergprocessen meemaakten. En dan is er Benjamin Ferencz,
die het allemaal meemaakte. Op z'n 27ste was hij zelfs hoofdaanklager in Nirnberg. En ook toen hij de 100 al

voorbij was, bleef de laatste nazi-jager zijn boodschap met de wereld delen. “Zelfs politici moeten we ter

verantwoording roepen.” Ferencz stierf op 103-jarige leeftijd.



https://www.facebook.com/cardozolaw/videos/10155559781305549/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antonio_Cassese

Veel van de daders op een lagere rang voelden zich niet eens gedwongen zich te
verstoppen: ze gingen al snel op in de miljoenen die probeerden hun leven
weer op te bouwen in een nieuw Europa.

Anderen, die zich meer bedreigd voelden, vonden manieren om het continent
te ontvluchten. Lange tijd leek het erop dat veel mensen in beide categorieén
erin waren geslaagd de verantwoordelijkheid voor hun misdaden te ontlopen,
vaak met de steun van loyale familieleden en netwerken van Kameraden —
kameraden van de Nazipartij.

Het mocht niet zo zijn. Een relatief kleine groep mannen en vrouwen — zowel
degenen die in offici€le functies dienden als degenen die onafhankelijk
opereerden — probeerden de aanvankelijke successen van de daders ongedaan
te maken, zodat de wereld hun misdaden niet kon vergeten.

Vasthoudendheid is belangrijk
Ze toonden enorme vastberadenheid en moed terwijl ze hun strijd voortzetten,
zelfs toen de regeringen die de overwinnaars vertegenwoordigden en de rest
van de wereld steeds onverschilliger werden voor het lot van de
nazioorlogsmisdadigers.

Daarbij onderzochten ze ook de aard van het kwaad en wierpen diep
verontrustende vragen op over menselijk gedrag.

Degenen die hebben geprobeerd de moordenaars voor het gerecht te brengen,
zijn losjes bestempeld als ‘nazi-jagers’ — maar ze lijken in niets op een groep
met een gemeenschappelijke strategie of fundamentele overeenstemming over
tactieken.

Simon Wiesenthal was de bekendste nazi-jager. Hoe goed zijn intenties ook waren, als het geweten van
veel joden, zijn aandeel in veel aanhoudingen van nazi’s waren heel veel minder groot dan hij deed
voorkomen.



Ze waren vaak met elkaar in conflict, vatbaar voor verwijten, jaloezie en
regelrechte rivaliteit, ook al streefden ze grofweg dezelfde doelen na [..]. In
sommige gevallen verzwakte dit ongetwijfeld hun effectiviteit.

Maar zelfs als iedereen die betrokken was bij de achtervolging van nazi-
criminelen hun persoonlijke meningsverschillen opzij had gezet, zouden de
resultaten niet significant anders zijn geweest.

En hoe dan ook kunnen deze resultaten de bewering dat Gerechtigheid is
Geschied niet rechtvaardigen. “Iedereen die een evenwicht zoekt tussen de
misdaden die zijn gepleegd en de straf zal uiteindelijk gefrustreerd raken” [..],
aldus David Marwell, een historicus.

Hij heeft gewerkt voor het ‘Office of Special Investigations’ van het ministerie
van Justitie, het ‘United States Holocaust Memorial Museum’ en het ‘Berlin
Document Center’ en was tevens directeur van het ‘Museum of Jewish
Heritage’ in New York.

Niet te moeilijk
Wat betreft de oorspronkelijke belofte van de overwinnaars om al degenen die
verantwoordelijk zijn voor oorlogsmisdaden te vervolgen, voegde hij er kortaf
aan toe: “Het is te moeilijk.”

Te moeilijk om op grote schaal te slagen, ja. Maar de inspanningen van
degenen die weigerden het idee op te geven om op zijn minst enkele
nazioorlogsmisdadigers ter verantwoording te roepen, ontwikkelden zich tot
een voortdurende naoorlogse sage die anders is dan alle andere in de
geschiedenis van de mensheid.

Aan het einde van eerdere oorlogen hebben de overwinnaars vaak de
overwonnenen gedood of tot slaaf gemaakt, waarbij ze hun land plunderden en
een snelle vergelding eisten.

Standrechtelijke executies, geen processen of andere juridische procedures
gericht op het afwegen van het bewijsmateriaal om schuld of onschuld vast te
stellen, waren de norm. Wraak was het motief, puur en simpel.

Meer dan wraak
Veel van de nazi-jagers waren aanvankelijk ook gemotiveerd door wraak. Dat
geldt vooral voor degenen die uit de kampen komen of voor de overwinnaars
die hebben geholpen bij de bevrijding ervan.

Ze zagen het verbluffende bewijs van de verschrikkingen die de vluchtende
nazi’s achterlieten: de doden en stervenden, de crematoria, de ‘medische’
faciliteiten die dienden als martelkamers.

Als gevolg hiervan waren sommige nazi's en hun collaborateurs aan het einde
van de oorlog aan de ontvangende kant van de onmiddellijke vergelding.


https://www.ushmm.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Document_Center
https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Document_Center
https://mjhnyc.org/
https://mjhnyc.org/
https://www.reuters.com/world/europe/race-against-clock-germanys-top-nazi-hunter-2023-01-26/

Maar vanaf de eerste ‘Neurenberg-processen’ tot de jacht op
oorlogsmisdadigers in Europa, Latijns-Amerika, de Verenigde Staten en het

Midden-Oosten, die tot op de dag van vandaag sporadisch is voortgezet,
hebben de nazi-jagers het grootste deel van hun inspanningen geconcentreerd
op het initiéren van juridische procedures tegen hun prooi. Door dit te doen,
lieten ze zien dat zelfs de meest duidelijke schuldigen hun dag in de rechtbank
moesten krijgen.

Kom op voor gerechtigheid

Zelfs toen de gerechtigheid zo duidelijk tekortschoot, waarbij de schuldigen
vaak wegkwamen met de mildste straffen of in veel gevallen helemaal geen
sancties ondervonden, begon het andere doel naar voren te komen: het goede
voorbeeld geven.

Waarom zou je een ouder wordende kampbewaker tijdens zijn laatste dagen
achtervolgen? Waarom laten we de daders niet stilletjes verdwijnen?

Veel Amerikaanse functionarissen waren daar in het begin maar al te blij mee,
vooral omdat hun aandacht werd afgeleid naar een nieuwe vijand: de Sovjet-
Unie. Maar de individuele nazi-jagers waren niet van plan om los te laten, met
het argument dat elke zaak waardevolle lessen opleverde.

Het punt van de lessen: aantonen dat de verschrikkelijke misdaden van de
Tweede Wereldoorlog en de Holocaust niet vergeten kunnen en mogen
worden.


https://archeologieonline.nl/nieuws/oude-nazibunker-ontdekt-in-jungle-argentini%C3%AB

Degenen die deze misdaden hebben aangezet of uitgevoerd — of anderen die in
de toekomst soortgelijke misdaden kunnen begaan — vallen nooit buiten de
wet, althans in principe.

Dit hoofdstuk in de geschiedenis loopt ten einde. De meeste nazi-jagers, samen
met de opgejaagden, zullen binnenkort alleen nog in ons collectieve geheugen
bestaan.

Mythe en werkelijkheid zullen waarschijnlijk nog meer met elkaar verweven
raken dan nu het geval is. Daarom kunnen en moeten hun verhalen nu verteld
worden.



