Brief van Hermann Goring aan Hitler waarin hij
hem mededeelt zijn taken te zullen gaan

overnemen

‘Mijn Fiihrer, gaat U ermee akkoord, dat ik na Uw besluit, om in de
gevechtspost van de vesting Berlijn te blijven, volgens Uw beschikking van
29/6/1941 als Uw plaatsvervanger meteen het opperbevel van het rijk
overneem met volle vrijheid van handelen naar binnen en naar buiten?

Als voor 22 uur geen antwoord komt, neem ik aan, dat U van Uw vrijheid van
handelen beroofd bent. Ik zal dan de voorwaarden van Uw beschikking als
gegeven aanzien en voor het wel van volk en vaderland handelen.

Wat ik in deze zware uren van mijn leven voor U voel, weet U, en kan ik niet
in woorden uitdrukken. God bescherme U en late U niettegenstaande alles zo
snel mogelijk naar hier komen.

Uw trouwe Hermann Goring’.
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