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De ouderen (65+) onder u weten het misschien nog wel, dat er destijds van 26
september tot 4 oktober 1938 militairen waren gelegerd te Gieteloo rond de
driehoek of T-Kruising bij de Gietelsche Brouwerij

Bij verschillende boeren rond dit punt, de families van Voorst en Albers,
werden manschappen gelegerd van de 3e compagne van het eerste Bataljon
van het 35ste regiment Infanterie. Eigenlijk was dit: 11 R.I. doch door
dreigende oorlogsomstandigheden werden al deze regimenten met ‘24’
opgenummerd.

De boeren moesten met dit ongemak leren leven, doch een vergoeding stond er
tegenover. Je moest toch iets voor Het Vaderland overhebben niet waar? Grens
en Kustbewakingstroepen werden opgeroepen.

Kapitein D.W. Jansen Venneboer spreekt zijn mannen toe. Soep halen bij de kok. 1939

De Nederlandse overheid gaf er de voorkeur aan uitdrukkelijk niet de term
‘mobilisatie’ te hanteren. Later werden deze militairen weer opgeroepen in
april tot september 1939 en veelal in Rhienderen gelegerd. Hun
oorlogsverblijven waren echter in de buurt van huize ‘Reuversweerd’ bij de



Gelderse 1Jssel tegenover het vak vanaf de "Groene Jager" tot aan de
uitspanning "Het Harenberg", gelegen aan de Emmerikseweg in Zutphen.

Uitspanning Het Harenberg in Zutphen

xf

De Compagnies commandant in Gieteloo was de heer D.W. Jansen Venneboer
(overleden in 1980), hoofd ener Chr. lagere School te Wichmond (destijds
Gemeente Warnsveld) sinds kort Gemeente Vorden. Hij had de rang van
reserve kapitein en vond onderdak (buiten diensttijd) bij de familie Bakker,
hoofd ener school in Gieteloo. De Compagniesstaf was gevestigd in de
Gietelsche Brouwerij.

Sabeldrager

Tevens waren hier ook enkele luitenants aan toegevoegd alsmede een sergeant-
administrateur en een sergeant-fourier met 2 gouden "chevrons" boven elkaar
op de linker mouw van het tuniek, en een oppasser voor de heren officieren. De



https://www.westervoort1940.nl/infsergeantfourier.html

heren officieren droegen een officiers-koppel met draagriem en een
sabeldrager.

Tijdens hun rondes langs de diverse manschappen-verblijven en in het ‘veld’
droeg men tevens een pistool of revolver, al of niet ‘eigendom’, men moest dan
wel een offici€le vergunning hebben om particulier een wapen in bezit te
hebben of te dragen. De heren officieren moesten zelf voor hun uniform
zorgdragen, dus laten maken bij een militaire(burger)kleermaker.

De kleermaker halverwege de Rozengracht in Zutphen

Te Zutphen aan de Rozengracht op de hoek van de Apestert was tot oktober
1944 zo'n kleermaker. Om u een indicatie te geven wat in september 1939 een
officiers uniform kostte: uniform-tuniek en broek f 66,- , kepie f 5,25, veldmuts
f 2,70. Dit was dus ook nog maatkleding.

Er werden beenwindsels of poeties bij gedragen of beenkappen. De heren
onder officieren mochten ook een buitenmodel uniform dragen op eigen
kosten. Om indruk te maken op de vrouwelijke jeugd? [..]



