
De eenzame zwerftocht van een joods meisje 

  
Emmy Drop-Menko 

Door Jeroen de Valk 03-05-18 De Stentor 

Emmy Drop-Menko overleefde als enige van een joods gezin de Tweede 

Wereldoorlog. Ze haalt herinneringen op aan haar duistere kleuterjaren en een 

bijzondere verzetsstrijder: tante Annie.  

Tante Annie droeg een groene leren jas met een rits waar een knopje aan zat. 

Emmy Drop-Menko kan zich dat nog herinneren; ze was vier jaar en nam 

afscheid van haar lievelingstante. Emmy huilde dikke tranen en drukte zich 

tegen die jas aan. 

Ze moesten afscheid nemen, die dag in het najaar van 1942: tante bracht de 

kleuter naar een nieuw onderduikadres in Arnhem. De vorige plekken waren 

niet veilig genoeg.  

Emmy begreep er niets van; waarom moest tante weg, waarom moest ze 

afscheid nemen? Kon tante haar niet terugbrengen naar het ouderlijk huis in 

Amersfoort? Ze was al zo lang uit ‘logeren’.  

Gelukkig was de nieuwe pleegfamilie - de familie Janssen - als een warm bad. 

De pleegmoeder noemde ze na enige tijd als vanzelfsprekend ‘mama’. 

,,Geweldige mensen waren dat.’’ Buurtbewoners werd verteld dat Emmy een 

weeskindje was, alleen achtergebleven na het bombardement op Rotterdam. 

Emmy zag er met haar blonde haartjes toch al weinig joods uit. 

https://www.ad.nl/amersfoort/emmy-vertelt-jongeren-verhalen-over-de-tweede-wereldoorlog~a1b105d8/122641948/


 

 
Tante Annie, die Emmy hielp onderduiken.  

Bonnen 
Tante Annie zou ze nooit meer zien. ,,Ze zat in Arnhem in het Verzet. Als 

koerierster bracht ze bonnen rond, die bij inbraken in distributiecentra waren 

buit gemaakt. Ze werkte samen met een arts, meneer Tuckerman, bij wie ze 

officieel werkte als dienstmeisje.  

 

Ze hielp onder meer bij de zorg voor zijn baby. Maar ze werd verraden. Bij haar 

aanhouding vroeg ze of ze nog even naar binnen mocht om ‘afscheid te nemen'. 

Binnen haalde ze de bonnen uit haar bh en stopte die onder de matras van het 

babybedje.’’ 

Emmy en Tante Annie kenden elkaar uit Amersfoort. Aan de Madoerastraat 

had Emmy gewoond met haar broer, zus en ouders. Annie, een zus van haar 

moeder, woonde bij hen in.  

Vader Jacob Menko had in Amersfoort, 1939, een succesvol warenhuis 

geopend: de EPA. Eerder opende hij EPA’s in Almelo (‘Eenheids Prijzen 

Almelo’, daar kwam de afkorting vandaan), Hengelo en Deventer.  

 

In Amersfoort was de EPA gevestigd in een kloek winkelpand op het adres 

Utrechtseweg 15, pal naast de huidige Hema. Annie werkte er als 

winkeljuffrouw. 

Tot de Jodenvervolging op gang kwam en het hele gezin moest onderduiken. 

Emmy werd als enige elders ondergebracht, in de hoop dat ze zo ‘meer kansen’ 

zou hebben. Die verwachting bleek terecht. De rest van het gezin werd 



verraden en van een boerderij in Varsseveld naar Westerbork vervoerd. Van 

daaruit ging het vervoer per veewagen naar Sobibor, Polen. 

,,In zo'n wagon bevonden zich twéé emmers’’, weet Emmy. ,,Eén om uit te 

drinken, één om je behoefte in te doen. Water om je te wassen, was er niet. De 

rit naar Sobibor duurde drie dagen. Je kunt wel begrijpen dat de mensen 

opgelucht waren toen ze hoorden dat ze, bij aankomst, meteen onder de 

douche mochten.’’ 

Ze moesten zich compleet uitkleden en werden naar de ‘badruimte’ gevoerd. 

Meteen daarop ging de deur op slot en werd de gaskraan opengedraaid. Zo 

kwam op 23 juli 1943 een eind aan het leven van vader Jacob (42), moeder 

Rozetta (41), broer Siegfried (11) en zus Truitje (16).. Al net zo efficiënt werd 

'Tante Annie' Franken (39) vergast in Auschwitz, op 28 januari 1944.  

 

Totaal werden 104.000 Nederlandse joden door de nazi’s om 

het leven gebracht 

Emmy weet niet precies wanneer ze vernam dat zij allen nooit meer terug 

zouden komen. Veel herinneringen had ze ‘gewist’ - ‘ik vroeg niets, er werd mij 

ook niks verteld’ - en kwamen pas jaren later weer naar boven. Vaststaat dat 

voor haar de ellende niet stopte na de Bevrijding. Ze werd ondergebracht bij 

ooms en tantes die zwaar getraumatiseerd waren [..].  

Er werd niet geknuffeld en al helemaal niet gesproken over de oorlog. Emmy 

vonden ze maar een ‘zenuwlijertje’. Op 17 december 1955 - de datum zit in haar 

geheugen gegrift - lukte het Emmy om via de Kantonrechter af te dwingen dat 

ze terug kon naar het lieve pleeggezin uit de oorlog, de familie Janssen. 

Vitaal 
Emmy Drop-Menko, de enige overlevende van een Amersfoorts huishouden, is 

nu zéér vitaal voor een tachtigjarige. Hoe krijg je je leven op de rails na dit 

alles? Vooral dankzij een stabiel huwelijk, denkt ze, en lieve en gezonde 

kinderen en kleinkinderen [..].  

Maar ook: de gastlessen die ze geeft aan jonge mensen. ,,Ik haal voldoening uit 

het feit dat ik jongeren kan vertellen over de oorlog; op middelbare scholen en 

pedagogische academies. Die kinderen zijn héél geïnteresseerd.’’ 

Dit najaar worden ‘Stolpersteinen’ aangebracht in het wegdek van de 

Madoerastraat, met de namen van alle vijf vermoorde bewoners. 

 


