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Cornelis van Viegen, geboren te Bronkhorst op november 1923 uit 

Bronkhorster ouders (Teunis van Viegen en Marie Bosman) ging in Bronkhorst 

op de lagere school, later in Steenderen. Daarna bezoekt hij een avondschool in 

Zutphen, haalde ook het Middenstandsdiploma en werd van beroep 

huisschilder. In Zutphen is hij op 16-jarige leeftijd begonnen te schilderen bij 

een baas. 

  Arbeitseinsatz 
Het werd oorlog en maart 1943 moest Cor naar Duitsland voor de 

'Arbeitseinsatz'. Daarvoor meldde hij zich bij het arbeidsbureau in Zutphen. 

De daar dienstdoende ambtenaar vroeg of hij dat werkelijk wilde en gaf met 

weinig woorden te kennen, dat Cor beter rechtsomkeert kon maken, dan zich 

in te laten schrijven [..].  

Cor koos het 'wijste' pad, d.w.z. het hazenpad. Geen gemakkelijk pad, zoals uit 

zijn verhaal zal blijken. Onderduiken ... Juist dat moest hij nu! In Almen kon 

Cor bij een boer aan het werk en die boer wilde geen onderduikers in huis 

hebben, zodat Cor de hooiberg overbleef om te slapen.  

Zelf sliep de boer in een veeschuur, want het woongedeelte zat vol met 

notabelen, die zich op hun eigenlijke woonplek niet veilig achtten in verband 

met razzia's [..].  

Het boerenwerk was zwaar en veel te lange dagen werden gemaakt, zodat Cor 

er onderdoor dreigde te gaan. In Linde onder Vorden werd een tweede 

onderduikadres gevonden en dat was beter uit te houden.  

Verraden! 
In verband met zijn verjaardag ging Cor op 1 november 1943 even naar huis en 

werd opgemerkt door zijn buurmeisje Gerrie, die omgang had met Duitse 

soldaten [..]. Prompt werd Cor 2 november in de vroege ochtend door twee 

landwachters ingerekend en naar kamp "Erica" in Ommen gebracht. Dat ging 

per trein onder geleide van de aanhouders, die bewakers van dat kamp waren.  

Vader Teunis had nog geprobeerd Cor geregistreerd te krijgen als landarbeider, 

maar de P.B.H. (Plaatselijk Bureau Houder) weigerde dat. Landarbeiders 

hadden bewegingsvrijheid en hoefden dus niet onder te duiken.  

Na acht dagen ging het richting Amersfoort naar een opvangkamp, waar een 

kadaverdiscipline heerste. Heel weinig en slecht eten werd er verstrekt.  Twee 

Steendenaren waren hier mede lotgenoot. Gerrit Peelen en Jan Reesink.  



Na zeven maanden weer verder. Nu naar Lünen, een strafkamp met duizenden 

gevangenen van alle nationaliteiten. Het werk was heel zwaar en bestond uit 

vuur stoken voor aluminiumbereiding. In onverdraaglijke hitte met een spons 

voor je mond om de kwade dampen, die daarbij vrijkwamen te weerstaan.  

Vluchten ...  
Na zes weken kon een geslaagde vluchtpoging ondernomen worden. ‘Met mijn 

maat stonden we bij de buitenste oven, de wacht liep voorbij het raam en op 

een blik van verstandhouding glipten de beide stokers naar buiten en zetten 

het op een lopen. Mijn maat was een Nijmegenaar.  

Door eerst hard te rennen door struiken en hoge rogge op de akkers kwamen 

we uit het zicht. Wij ontmoetten een betrouwbaar persoon, die ons marken 

gaf om iets te kunnen kopen [..]. Onze gevangeniskleren, waar rode letters op 

stonden hadden we met schoensmeer (met voorbedachte rade achterover 

gedrukt) pikzwart gemaakt.  

We trokken het binnenste buiten aan en ik had ook uit voorzorg een overall 

onder de arm, die goed van pas kwam. We waren kaalgeknipt en moesten 

onze mutsen ophouden om niet te veel in de gaten te lopen. Toen we geld 

hadden zijn we een soort lunchroom binnengegaan en we hebben heerlijke 

warme soep gegeten en dat was "smullen".  

We konden van het geld ook een eind met de tram en later maar weer lopen. 

Na verloop van tijd kwam Oberhausen in zicht. Op 6 juni 1944, dit zou later 

voor ons D-day gaan heten, werden we aangehouden op de Rheinbrucke door 

de Feldpolizei en meegenomen voor verhoor.  

Toen we bezig waren uit te leggen, dat we uit Dortmund door een 

bombardement waren verdreven, ging op het bureau van de Feldwebel de 

telefoon en kwam de boodschap door van de Geallieerde landing in 

Normandië [..]. Meteen zat de kat hoog in de gordijnen en was alles totaal 

ontregeld.  

Wij werden naar buiten gevloekt en terug gecommandeerd naar Dortmund. 

Toch de Rhein over. In de haven zette een Belgische matroos ons naar de 

overkant over. Liftend met een Nederlandse vrachtauto bereikten wij een 

grenspost en met de chauffeur spraken we af, dat wij om de grenspost zouden 

lopen en hij was bereid ons op te wachten en verder mee te nemen.  

We zouden bij controle immers tegen de lamp lopen. Bij die omtrekkende 

beweging over ongebaande paden stuitten ze echter op een militair punt, een 

verdacht opgestelde waarnemingspost en werden aangehouden. Men liet ons 

niet door, maar leverde ons over aan de politie, die ons de volgende dag naar 

Kleef bracht.  



Een 'bulderbast' van een vent liet ons de mutsen afzetten en constateerde, dat 

hij met Haftlingen te doen had en veroordeelde ons tot 2 maanden 

internering. In Kleef werden we op een betonfabriek te werk gesteld en 

moesten daar onder wederom erbarmelijke omstandigheden arbeiden aan 

bouwelementen voor noodwoningen, die immers steeds meer nodig waren.  

Ook in Wesel hebben we nog ongeveer een week of zes op een meubelfabriek 

gewerkt. In augustus -nog steeds 1944- werd die fabriek plotseling omsingeld 

door S.A.- mannen en moest iedereen te voet op transport, want de 

Geallieerden waren in aantocht naar Wesel.  

Op dat moment was controle afwezig en kon iedereen zelf richting bepalen en 

Cor koos voor Hünxe; niet bewust, maar intuïtief. Vooruit blijven lopen en 

Wesel achter je houden. In Hünxe was het rustig en minder vijandig zodat Cor 

zich durfde te melden op het gemeentehuis.  

Veel boerenvrouwen stonden daar te wachten op mannenhulp op de boerderij, 

want de boeren waren bij de Wehrmacht. Een boerin had een Rus op haar 

bedrijf gehad, maar die was aan het graven gezet van loopgraven en tankvallen.  

Cor ging dus met die boerin mee, de boer op. Hij kon immers melken (In 

Almen geleerd op zijn onderduikadres) en zo zie je maar, dat als een schilder 

melken kan er toch nog onderdak in zit.  

Cornelis als veefokker 
De hele winter 1944/1945 heeft Cor geboerd. Op een dag werd hij 10 km van 

huis gezonden om bij een familielid van de boerin de tuin te spitten. Het weer 

was er helemaal niet naar, maar je bent in een ondergeschikte positie en je gaat 

dus. Op de fiets erheen en meteen aan het werk.  

Hoewel het regende en soms met pijpenstelen, had Cor de tuin s'avonds 

omgelegd. Hij wilde weer vertrekken, maar dat hoefde niet, want er waren nog 

bonen te doppen. Wat weet een schilder van tuinbouw? Dus hij liet zich 

bepraten en bleef.  

Na de hele dag doppen, mocht Cor s'avonds weer vertrekken en terug op de 

boerderij vond hij in de paardenstal tussen de vijgen een 'schoentje' van een 

varken. Toen ging bij hem een lichtje op en begreep hij helemaal, waarom hij 

weg moest blijven. Op zo'n clandestiene daad stond een flinke straf en de bazin 

wilde daar geen pottenkijkers bij hebben.  

Cor hield deze wetenschap wijselijk voor zich en dat kwam hem later goed van 

pas, toen een groepje heel jonge (17 à 18-jarigen) militairen eieren van hem 

eisten om die Geallieerden, krachtdadig gevoed, te kunnen overmeesteren. Cor 

gaf die bluffers een paar eieren, tot groot ongenoegen van de bazin.  

Zij zou hem aangeven, omdat hij eigendom van haar had ontvreemd! Dan word 

je 'eingesperrt'!  



"Dan ga jij ook mee, omdat je clandestien hebt geslacht": zei Cor. Ze kreeg een 

bloedrood hoofd en werd -en bleef- poeslief.  

Van een zeug, die biggen wierp, mocht Cor toen er acht geboren waren, de rest 

hebben. Zo heeft hij daar zelfs nog vee in eigendom verworven. Het werd een 

worp van elf. De sfeer werd dus heel gemoedelijk.  

Amerikanen in aantocht 
Op 26 maart 1945 kwamen de Amerikanen Hünxe bevrijden en op de plaats, 

waar Cor werkte ging iedereen met geheven armen voor de muur en vond 

visitatie plaats.  

De mannen werden geïnterneerd, Cor niet omdat hij Nederlander was en na 

grondig verhoor is hij gedirigeerd naar opvangcentra, waar hij als eerste 

'zending' aangekomen, de bevolking zag groeien tot duizenden.  

Vervolgens op nationaliteit bijeengebracht en op transport gesteld. Heel, heel 

veel Russen gingen Oostwaarts, evenals Roemenen, Joegoslaven en alles, wat 

die kant op thuishoorde. Iedereen dus terug naar het land van herkomst.  

In een Franse vrachtwagen ging het Westwaarts, via Venlo naar Eindhoven. Bij 

Philips op het parkeerterrein is overgeladen richting Leende. Na zes weken was 

met een veetransport Elst bereikt. De drang naar huis was zo groot, dat er hele 

stukken te voet zijn afgelegd als er geen ander vervoer mogelijk was.  

Een Jeep met Schotten ging richting Apeldoorn en dat klonk zo vertrouwd in 

de oren, dat Cor er zo vlug mogelijk in dook. In de met zeildoek omsloten 

laadbak voelde Cor, dat er over bruggen gereden werd en zo werd de Veluwe 

bereikt.  

Zelfs op de bagagedrager van een transportfiets legde Cor de laatste kilometers 

af en onderweg gaf hij aan bekenden boodschappen mee, onder andere aan een 

tante in Empe, of die hem tegemoet kon komen met een fiets. En dat gebeurde 

en zo stond hij met een fiets voor het Bronkhorster veer.  

Steeds meer bekenden zag hij en 'lange Henk' (Wijers), de veerbaas roeide hem 

zelf over. ‘Is de punte kapot’? vroeg Cor. En toen herkende lange Henk hem ...  

Weer thuis! 
Met Gerrit Harmsen sprak hij een paar woorden en Corrie Wolff stond buiten, 

toen Cor de Kapelstraat indraaide met zijn fiets. Thuis trof hij alleen zijn 

moeder aan; ze zat in de keuken. Wat was ze oud geworden[..]!  

Vanzelfsprekend zijn er geen woorden te vinden voor verder verslag. Vader 

Teunis was op de Hof buiten Bronkhorst. Hij is onmiddellijk door Ali Harmsen 

-zijn latere vrouw-, die op haar kousenvoeten naar hem vloog toen ze van haar 

broer Gerrit hoorde, dat Cor er weer was, ingelicht.  



Cor was nog geen uur thuis of de kamer was vol met Bronkhorsters gelopen. Ze 

droegen hem op de schouders de straat over in opperste schik. Toen Cor hen 

bedankte gebruikte hij plat-Duits, dat hij zolang gesproken had [..], schakelde 

over in het Nederlands en eindigde in het gewoon Bronkhorster dialect, dat hij 

eindelijk weer om zich heen hoorde.  

Het werd dus een drietalige speech. Op 17 mei 1945 speelde zich dus deze 

thuiskomst af en Cor kon weer zijn eigen kleding gaan dragen. Daaraan had 

het hem steeds ontbroken. Stel je eens voor... nooit een verschoning en totaal 

geen zeep ter beschikking! Naast de Duitsers was het ongedierte zijn grootste 

vijand. Luizen en Duitsers dus, maar je mag ze ook omdraaien, want beiden 

waren verschrikkelijk [..].  

Hoe nu verder?  
Nadat Cor wat op verhaal was, is hij weer aan het werk gegaan en over de 

oorlog wilde en kon hij niet praten [..]. Tot zijn vijftigste levensjaar liet hij 

weinig of niets los. Toen werden de spanningen obsessies en is de huisarts met 

hem gaan praten.  

Herinneringen oproepen en alles van je af praten, zodat ook anderen ervan 

weten. Al die ervaringen mededelen, zodat anderen mee gaan delen. En we 

weten het... gedeelde smart of verdriet is halve · smart of verdriet.  

Nu niet meer werken 
Cor is inmiddels over de zeventig. Hij is blijven voetballen en is daar nog niet 

los van. Hij houdt postduiven en daarin stopt hij ook veel energie. Cor is nu 

zover, dat hij zich niet meer afvraagt: Waarom mocht ik dit overleven? Maar ... 

ik mocht het overleven, opdat ik erover moet vertellen en ervoor wil 

waarschuwen: dit nooit meer!  


