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Een beknopt verhaal over de gebeurtenissen tussen 1940 en 1945  

10 mei 1940. Er wordt aan deuren en ramen gerammeld, telkens weer. Het is 

nog geen zes uur in de morgen. Het gerammel houdt niet op. Er is oorlog 

uitgebroken! Duitsland valt ons land binnen.  

We staan vlug op en gaan de straat op, de radio geeft verwarde berichten. De 

koeien moeten gemolken worden, ze lopen al in de wei. Als we er heen gaan -ze 

lopen in de Bakerwaard- zien we bij Zutphen een dikke zwarte wolk 

omhoogstijgen, gevolgd door een hevige dreun. De IJsselbrug is opgeblazen ... 

Zo begint voor mij de oorlog. 

 

Evacuatie 
Wegens gevaar door mogelijke gevechten om de IJssellinie moeten de 

bewoners van Bronkhorst geëvacueerd worden. We hebben twee paarden en 

vader doet ze elk voor een boerenwagen en we laden wat beddengoed en 

kleding op. Ook mondvoorraad natuurlijk. Ik fiets met een half roggebrood 

(toen 16 ponders) in de stuurtas ernaast.  



We gaan achter de weg Zutphen-Emmerik naar de familie Hartman, die op de 

boerderij "de Schiphorst" woont. Onze honden, toen nog Airedaleterriërs gaan 

ook mee. Op de Schiphorst blijven we een paar nachten. Overdag gaan vader 

en mijn broer Willem het vee verzorgen, koeien, varkens en kippen.  

Ons land is bezet 
Na vijf dagen is Nederland bezet en door een verschrikkelijk bombardement op 

het centrum van Rotterdam tot overgave gedwongen. Onze regering is met de 

koninklijke familie naar Engeland vertrokken. Wij zijn overgeleverd aan de 

bezetter. Bronkhorst is niet beschadigd en de onder dienst zijnde militairen 

brachten het er levend vanaf. Hoelang zal deze toestand duren?  

Willem en ik gingen in Brummen naar de M.U.L.O. De pont was ook 

opgeblazen en we gingen met de roeiboot over. In de opgeworpen stellingen 

van ons Nederlandse leger stond het geschut nog in gereedheid. We keken over 

het vizier, dat was gericht op de ramen van het veerhuis. Kruiwagens vol 

patronen stonden bij de schietwapens, alles onbeheerd.  

In kranten en tijdschriften lazen we hoe er in verschillende delen van ons land 

hevig was gevochten. Gelukkig in 1940 niet in onze buurt. De bezetting heeft 

vijf jaar geduurd en wij zijn in Bronkhorst blijven wonen.  

Jodenvervolging  
Bij ons [op de boerderij] werkten Zionisten. Dat waren jonge joodse mensen, 

die naar Palestina wilden om daar een veilige eigen staat te stichten. Ze 

moesten dan een vak kennen en om dat land in cultuur te brengen wilden veel 

zionisten de landbouwwerkzaamheden leren en daarom gingen ze "de boer 

op".  

Deze hulpen hadden wij nog tot ver in de oorlog. Toen alle joden werden 

weggevoerd, waren daar ook de joden uit Bronkhorst bij. Van de familie 

Aussen is Simon in gevangenschap omgekomen en zijn zuster Jeanette heeft 

door onder te duiken de oorlog overleefd. Niet alleen joden, ook andere 

burgers werden geïnterneerd voor de 'Arbeitseinsatz'.  

Cornelis van Viegen, die aanvankelijk weigerde is naar Duitsland gebracht en 

daar te werk gesteld. Dat ging niet erg vriendelijk. Gelukkig mocht hij weer bij 

zijn ouders terugkeren.  

Graven voor de Organisation T.O.D.T. 
Met het Duitse leger ging het na verloop van tijd niet zo best. Dat merkten wij 

in Bronkhorst door o.a. de vorderingen van vlees en graan en toen de 

Geallieerden zo sterk werden, dat ze een bedreiging voor de bezetter gingen 

vormen, zijn er om Bronkhorst aan de IJsseloever tankvallen en loopgraven 

aangelegd.  



Iedereen, die beschikbaar was moest eraan helpen. De boeren moesten met de 

paarden aangespannen verschijnen voor transport van gravers en materialen. 

Deze onderneming werd uitgevoerd onder commando van Organisation Todt, 

afgekort O.T.  

Honger 
Tegen het einde van de oorlog was er in Nederland honger. In Bronkhorst 

hadden de mensen gelukkig naast hetgeen er op de distributiebonnen te koop 

was, genoeg door eigen teelt. We konden ook nog mensen helpen, die uit het 

westen kwamen om voedsel te halen.  

In de omgeving stonden sterke schijnwerpers om overvliegende Geallieerde 

vliegtuigen te onderscheppen. Vaak hebben we s'avonds toegekeken hoe deze 

luchtgevechten gingen. Soms kwamen ontvluchte Geallieerde militairen, die 

zich voor de IJssel vast liepen om hulp vragen. Ze werden dan stiekem 

overgeroeid naar de Brummense kant [..].  

Wie had kunnen denken, dat er in Nederland mensen zouden sterven van 

honger? In de grote steden was een groot gebrek aan eten en op de 

distributiebonnen werd maar heel weinig verstrekt. Veel mensen, die op het 

platteland familie hadden, brachten hun kinderen daarheen.  

 

Het huis van de notaris ‘Dorpzicht’ 

Zo hadden wij twee neefjes uit Bilthoven de laatste oorlogswinter in 

Bronkhorst en zij gingen met de Bronkhorster jeugd naar school. Omdat het 

schoolgebouw (in Steenderen) door militairen bezet was, werd lesgegeven bij 

diverse mensen aan huis. In de serre van het huis van de notaris, op 



"Dorpzicht" in de keuken en wel door meester Kuperij des voormiddags en 's 

namiddags kwam Kuperij naar Bronkhorst om in het café van Meutstege de 

Bronkhorster kinderen te onderwijzen.  

Café van Meutstege 

Terugtocht 
Als het Duitse leger zich moet terugtrekken komt er ook een paar keer een 

colonne in Bronkhorst terecht. Ze verplaatst zich te voet en met paard en 

wagen. Gevorderde of gestolen paarden en rijtuigen zijn het van soms duidelijk 

Franse snit.  

Alle kelders in de woonhuizen worden gevorderd, want als er luchtaanvallen 

komen moet daarin geschuild kunnen worden. Staat er op een huis naast de 

voordeur een grote witte 'K', dan kun je daar bij luchtalarm gaan schuilen. 

Voor oude kelders wordt hout verstrekt om de kelder te stutten.  

De Bevrijding 
Als de Bevrijding komt is er in Bronkhorst haast geen Duitser meer te vinden. 

We worden van de Oostkant het eerst benaderd door de "Tommies". Met een 

grote tank rijden ze Bronkhorst binnen en gaan naast het huis van J. 

Meutstege staan, voor het bos.  

Als er een paar schoten op Brummen worden gelost, gaan er heel wat ruiten 

aan diggelen.  



Er waren trouwens door de V-1 en V-2's al veel brokken gemaakt. Dat waren 

onbemande bommenwerpers, die overkwamen en soms onverwachts 

halverwege het doel neerkwamen. 

Wij waren 14 dagen eerder bevrijd dan Brummen en vanaf de Brummense kant 

schoten de Duitsers op 12 april 1945 om 4 uur "Spaensweert" in brand  

Spaensweerd 

en op 13 april 1945 om 9 uur "t Hammink". Ook het veerhuis is platgegaan. 

Toen het schieten afgelopen was, kwam uit de weilanden een aantal Duitse 

militairen tevoorschijn, die zich daar verstopt hadden. Ze werden door de 

geallieerden gevangengenomen en gelukkig overleefden ze zo deze 

verschrikkelijke oorlog.  

En nu verder 
En wij in Bronkhorst? Ik heb gezien, hoe de burgers, die met de bezetter sym- 

pathiseerden werden opgehaald en weggevoerd om berecht te worden. Ook dat 

hebben we meegemaakt. Na het ondergaan van de hun opgelegde straf zijn 

deze mensen weer in onze gemeenschap opgenomen en zo vormen we weer 

een dorpsgemeenschap, waarin het best is te verkeren en waarin zich iedereen 

inspant om er samen iets van te maken [...].  

Beschouw dit niet als een volledig verslag! Deze 1200 woorden zijn slechts een 

fractie van wat we allemaal zouden kunnen vertellen over hetgeen we 

beleefden van 1940 tot 1945.  

Door Everdina Jaspriena van Leuvensteijn-Breukink  


