
Brief van joodse GI aan zijn ouders nadat hij als 

Amerikaanse soldaat aanwezig was bij de 

bevrijding van een concentratiekamp 
(Vijf A-viertjes onder mekaar) 

 

 



 

 



 

 



 

 



 


