
Het weigeren van twee liftende Duitse 

‘gezelschapsdames’ op zijn kar, moest Levi uit 

Markelo met de dood bekopen 

 

 
David Schlosser (rechts naast de man met de baby op de arm) met achter hem zijn vrouw; tussen zijn 

buurtgenoten van de Bergweg in Markelo. © Stichting Heemkunde Markelo 

Door Jantien Bussink 15-04-23, De Stentor 

Of ze eindje mee mochten rijden op de wagen, was de vraag van twee Duitse 

‘gezelschapsdames’ aan de Joodse David Heijman uit Markelo. Maar daar had 

hij geen zin in. Hij reageerde bot: ‘Ik wil geen stront op mijn wagen’. Het kwam 

hem duur te staan. Nog diezelfde dag werd David door de Duitse bezetter 

opgepakt en weggevoerd. 

Het is de reden waarom David Heijman, die een café had aan de Kemperweg 

en ook nog textielventer was, op 9 juli 1942 veel eerder de dood vond dan zijn 

vrouw Aaltje en hun kinderen Izaak, Aaltje en Hanna Louise. Zij werden pas 

een jaar later naar het station gebracht met als bestemming Kamp Vught. 

Ondanks pogingen van de buurman om hen te laten onderduiken. Op 2 juni 

1943 werd de rest van het gezin van David in kamp Sobibor vermoord. 

Stolpersteine 
Een mens is pas vergeten, als zijn naam vergeten is. Voor drie Markelose 

families geldt dat zij vanaf nu niet meer vergeten kúnnen worden. Voor hen 

werden 15 april 2023 Stolpersteine gelegd. Koperen gedenksteentjes met 

daarop naam, datum en plaats van overlijden. Die komen te liggen in de stoep 



voor de woningen waar zij vroeger woonden, tot ze door de Duitse bezetter 

werden opgehaald. 

  
De familie Heyman, nadat man en vader David al was afgevoerd. © Stichting Heemkunde Markelo 

Wie waren zij? Op die vraag kunnen Jan Stoelhorst, Koen Janzen en Jan 

Hargeerds van de Stichting Heemkunde Markelo inmiddels uitgebreid 

antwoord op geven. Zij deden onderzoek naar de lotgevallen van de families 

Heijman, Cohen en Schlosser en bundelden de verhalen in een boekje, dat ter 

gelegenheid van het leggen van de Stolpersteine is uitgegeven. 

Geen uitgebreide Joodse gemeenschap 
„Markelo had geen uitgebreide Joodse gemeenschap”, zegt Jan Stoelhorst. 

„Reden was dat hier geen synagoge en geen Joodse begraafplaats waren. Die 

waren er wel in Goor en Diepenheim, daar waren de Joodse gemeenschappen 

ook veel groter. De Markeloërs gingen naar de synagoge in Goor of 

Diepenheim. Maar voor de drie families gold dat zij volwaardig onderdeel 

waren van de gemeenschap.” 

https://www.destentor.nl/hengelo/levi-uit-markelo-kocht-nog-snel-even-een-schop-voor-een-klus-die-hij-met-zijn-dood-moest-bekopen~a1cae948/229302020/


  
Het toenmalige pastoriepad in Markelo met de woning van de familie Cohen, links vooraan. © 

Stichting Heemkunde Markelo 

Dat de familie Cohen in Markelo belandde is vermoedelijk te danken aan de 

moeder van Anthonie Cohen, geboren in 1880 in Enter. Hij trouwde de Goorse 

Sophie Polak en vestigde zich vervolgens in Markelo, omdat zijn moeder daar 

was opgegroeid. Het echtpaar woonde aan wat nu het Pastoriepad is. 

Anthonie Cohen stond in Markelo bekend als ‘Nött’ntoone’. Dat had te maken 

met zijn beroep als fruithandelaar: bij boeren kocht hij bomen op en het fruit 

en de noten verkocht hij weer. Maar bekender was hij vanwege zijn werk als 

‘krengenslachter’. Wat zoveel betekent dat hij kadavers ophaalde, die ontdeed 

van huid en beenderen en die verhandelde. 

Onfris beroep 
Dat werk werd overgenomen door zijn zoon Levi, die nadat hij trouwde met 

Flora bij zijn ouders in huis ging wonen. Samen kregen zij kinderen Sophia, 

Eva en Tony. Ondanks het onfrisse beroep van Levi was het gezin graag gezien 

in Markelo. Zo smeerde Flora rond de paasdagen matses dik met boter en 

suiker en deelde die uit aan de buurkinderen. Levi was in zijn vrije tijd veel bij 

Café Görkink te vinden. En de kinderen speelden volop met hun 

leeftijdsgenoten. 

De oorlog hebben Anthonie en zijn vrouw niet meer mee hoeven maken. Maar 

Levi en Flora en hun kinderen kregen wél te maken met de Jodenvervolging. 

Dochters Sophie en Eva waren in 1939 al vertrokken naar Amsterdam en daar 

getrouwd. Zoon Tony woonde nog thuis. 
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Flora en Levi Cohen. © Stichting Heemkunde Markelo 

Nieuwe schop voor op de Grebbeberg 
Levi moest zich al snel melden voor de arbeidsinzet. Zachtaardig en goed van 

vertrouwen als hij was en totaal onwetend kocht hij voor die klus nog even snel 

een nieuwe schop. En hij vertrok, zonder dwang. Het laatste wat dorpsgenoten 

van hem hebben gezien is dat hij met de schop over zijn schouder naar het 

treinstation in Stokkum liep. 

‘Totaal onwetend kocht hij voor die klus nog even snel een 

nieuwe schop’ 
Jan Stoelhorst, Stichting Heemkunde Markelo 

Levi werd tewerkgesteld op de Grebbeberg. En toen hij daar niet meer nodig 

was, naar Kamp Westerbork gebracht. Op 22 oktober 1942 vond hij op 53-

jarige leeftijd de dood in Auschwitz. Zijn vrouw, dochters én kleindochter van 2 

jaar oud waren een maand daarvoor al omgebracht. Zoon Tony een maand 

later. 

Vluchten 
Daar waar Levi Cohen onwetend uit Markelo vertrok, had de familie Schlosser 

van de Bergweg heel goed in de gaten wat er gebeurde. Pogingen om onder te 

duiken mislukten echter. 

David Schlosser kwam in 1912 vanuit Den Ham in Markelo wonen. Hij trouwde 

in dat jaar met de Markelose Eva Cohen. David was veehandelaar en vervoerde 

kalveren en kadavers met zijn bakfiets. (Die hij op mooie zondagen ook 

gebruikte om ijs te verkopen.) Het gezin kreeg twee kinderen en woonde in de 

eerste huurwoning die Markelo kende. 

Het was december 1942 toen de commissaris van de politie in Hengelo 

aanhouding verzocht van David. Daarop vluchtte hij samen met zoon Gompert 

naar Den Ham. Maar David kreeg heimwee en fietste terug naar Markelo, naar 
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zijn vrouw Eva en dochter Sophia. Enkele dagen later werden David en 

Gompert toch opgepakt en op transport gesteld naar Westerbork. 

Later kregen ook Eva en dochter Sophia bericht dat zij opgehaald zouden 

worden. Daarop vluchtten zij naar de bossen op de Markeloseberg.  

In de veronderstelling dat de kust veilig was keerden ze ’s avonds terug naar 

huis. Die nacht werden zij alsnog door de Duitsers van hun bed gelicht en 

afgevoerd naar Westerbork. 

Alle vier gezinsleden zijn daarop naar Auschwitz gebracht. En net als de 

families Cohen en Heijman keerden zij nooit meer terug. 

De verhalen over het tragische lot van deze drie Joodse families zijn te lezen in 

het boekje Stolpersteine Markelo. Te koop voor 10 euro bij de Stichting 

Heemkunde Markelo in de Martinushof aan het Kerkplein. 

 

 
 

De kinderen Cohen spelen met hun dorpsgenootjes. Markelose Joodse kinderen met vrienden:  
1. J. Knopers 2. Eva Cohen (*1919) 3. Anthonie Cohen (*1921) 4. Gerda van Dam (*1917) 5. Gerrit Jan 

Ooms (*1920) 6. Sophia Cohen (*1916) 7. NN 8. Johan Dollekamp (Zwaantje) 9. NN 10. Wim 
Klumpers (Kerkplein) 11. Antonius Marinus Lonink (*1918) 12. Gompert Gerrit Schlosser (*1917) 13.  

Jan Klumpers (Kerkplein) © Stichting Heemkunde Markelo 

Stolpersteine voor de familie Cohen. Bedenker van Stolpersteine Günther Demnig metselt de stenen er 
zelf in. © Anton Vedders/Stichting Heemkunde Markelo  

 
Begin dit jaar legde hij zijn 100.000ste Stolperstein in Neurenberg 
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