
Bezetting en Bevrijding van Epse  

 
Door N. van Wijk De Elf Marken 

Uit de toespraak van 28 november 1941 van H.M. Koningin Wilhelmina citeren 

we het volgende:  

‘Geen volk verkiest zich aan een bewind te onderwerpen, dat van zijn bestaan 

een ‘hel’ maakt en ieder uur van Uw leven werkt gij voor ons 

gemeenschappelijke, grote doel, door Uw zelfbeheersing, door Uw nimmer 

verslappend, taai, lijdelijk verzet’  

en uit de toespraak van 21 februari 1942: 

 ‘maar ik weet, dat gij eensgezind en vastberaden, met alle rijksgenoten, door 

de duisternis van het ogenblik, de door ons allen gewenste toekomst ziet 

dagen’.  

Op genoemde datum was deze toekomst nog verre, maar gedurende de 

bezettingstijd toonden de inwoners van onze, soms door het oorlogsgeweld 

zwaar getroffen gemeente een grote lotsverbondenheid, standvastigheid en 



vastberadenheid. Gedurende vijf lange jaren werd in alle opzichten een 

menslievendheid en hulpvaardigheid ten aanzien van de medemens getoond.  

Laten we in grote lijnen de bezettingsjaren, zoals ze werden beleefd door de 

Epsenaren, de revue laten passeren. We maken hierbij een dankbaar ‘gebruik 

van de aantekeningen, gemaakt door de heer J.B. Lokman, destijds wonende 

op ‘Nooit Gedacht’ aan de Olthoflaan. Aan het aantal, door hem genoteerde, 

door bombardementen en gevechtshandelingen gesprongen ruiten in zijn 

woning, kan men de ernst van deze handelingen aflezen. Rond 10 mei 1940 en 

februari tot en met begin april 1945 waren de gevechten in en rond Epse op z'n 

ergst.  

De meidagen van 1940 kenmerkten zich door de evacuatie van de Epsenaren, 

wonend tussen de Deventerweg en de IJssel. Het eerste oorlogsslachtoffer viel 

in Epse op 11 mei. J. Wijnbergen werd in een weiland langs de IJssel door een 

schot dodelijk getroffen. Ontploffingen van opgeblazen bruggen, motorgeronk 

op de wegen en het geluid van overtrekkende vliegtuigen is verder alles wat 

men van de oorlog merkt.  

De hulp van Fransen en Britten, waarover veel wordt gesproken, blijft uit. 

Verslagenheid heerst bij het vertrek van Koningin Wilhelmina naar Engeland 

en met een zekere ontzetting ervaart men het bekendmaken van de capitulatie 

door generaal Winkelman.  

In de tweede helft van mei keren vele militairen terug, van anderen hoort men 

niets. Ze zijn of in krijgsgevangenschap naar Duitsland gevoerd of gesneuveld. 

Martelende onzekerheid bij de familieleden. Begin juni lijkt alles weer 

normaal. Wel komen nu alle levensmiddelen op de bon en vorderen de 

Duitsers benzine, dus er rijden al spoedig geen particuliere auto's meer.  

Alles gaat nu met openbaar vervoer of met paard en wagen. De zogenaamde 

kleedwagens worden tevoorschijn gehaald om dienst te doen bij trouwerijen. 

De eerste krijgsgevangen gemaakte militairen komen weer thuis. In 

augustus/september bombardeert de R.A.F. enkele malen doelen in Deventer, 

o.a. de vlakbij gelegen meelfabriek van v.d. Lande.  

In de eerste helft van september worden de verduisteringsvoorschriften van 

kracht. Ondanks allerlei scherper wordende voorschriften en bepalingen 

verliest men gelukkig het gevoel voor humor niet. Aan een in ondertrouw zijnd 

Epser bruidspaar wordt gezegd, dat ze in de komende tijd niet zullen kunnen 

trouwen.  

 

Op de vraag ‘Waarom niet’ werd ten gemeentehuize geantwoord: ‘Hitler heeft 

voorlopig alle huwelijksbootjes nodig voor het vervoer van zijn horden naar 

Engeland’.  

 



 
Kleedwagen 

Op 16 november vond landbouwer Leerkesop het erf van zijn boerderij 

‘Holterman’ een pot met 200 zilverstukken in de grond. Ze waren uit het jaar 

1576, een jaartal dus uit de 50-jarige oorlog. Hierdoor kwamen de gesprekken 

over de oorlogshandelingen even op de achtergrond. In januari en februari 

1941 werd de spoorlijn Deventer-Zutphen regelmatig gebombardeerd.  

De Duitsers hebben alle spoorwegwagons nodig voor het vervoer van allerlei 

goederen o.a. levensmiddelen naar Die Heimat en retour komt dan allerlei 

oorlogsmateriaal richting Noordzeekust. In juli moet men alle metalen 

voorwerpen inleveren. Evenals in de rest van het land maakt men hiervoor in 

Epse geen haast.  

Eind juli begint de Jodenvervolging. In Deventer vernielen N.S.B.'ers de 

synagoge en in openbare gelegenheden verschijnen borden met het opschrift 

‘Joden niet gewenst’. Op alle mogelijke manieren saboteren de boeren de 

oogstwerkzaamheden. Dorsmachines worden onklaar gemaakt en reeds 

geregistreerde en door de bezetters gevorderde granen verdwijnen spoorloos.  

Burgers worden opgeroepen om bewakingsdiensten te verrichten bij 

dorsmachines en coöperaties. Er zijn nu ook al geen fietsbanden meer te koop 

en nieuw aangeschafte kledingstukken zijn van zeer inferieure kwaliteit. Men 

probeert op alle mogelijke manieren de genomen maatregelen te saboteren. 

Graanvoorraden worden aangelegd en bij nacht en ontij worden per fiets of 

kruiwagen halve varkens gesmokkeld.  

Verder zijn ‘diefstallen’ op boerderijen schering en inslag. In het begin van 

1942 zet zich dit alles voort en hoe minder men op de aangewezen 

distributiebonnen kan kopen, des te meer wordt er ‘gestolen’. Daar de maand 



februari zeer koud is, worden er in de Epser bossen nogal wat bomen gezaagd, 

want ook de steenkolen worden minimaal toegewezen.  

 
De door NSB’ers vernielde Deventer synagoge 

Een houtverkoop bij de ‘Drie Kieviten’ is zo druk bezocht, dat de kopers in 

volgorde van aankomst van nummers worden voorzien en op afroep slechts 

een zeer kleine hoeveelheid kunnen kopen. De nachtelijke bombardementen 

door Geallieerde vliegtuigen worden intensiever. In Epse blijft men voor 

bominslagen gespaard.  

In juni wordt in de school ingebroken. Doel: de ook steeds schaarser wordende 

schoonmaakmiddelen. Steeds meer Deventernaren komen naar de boerderijen 

om hun voedselrantsoenen aan te vullen. De Epser boeren geven hun volle 

medewerking. De bezetters schijnen nu ook fietsen nodig te hebben, want het 



vorderen van deze tweewielers komt in volle gang. Alleen zij die voor hun werk 

het rijwiel nodig hebben kunnen hiervoor op het Gemeentehuis een bewijs 

halen. In Gorssel is er voor ieder die zich meldt zo'n papiertje.  

 

 
De houtverkoop bij De Drie Kieften (Kieviten) 

Maar ook de illegale drukpers houdt zich bezig met dit soort drukwerk. Op 10 

augustus stort er, na een luchtgevecht, langs de Oude Larenseweg een 

brandend vliegtuig neer. De inzittenden komen allen om het leven. Bij de 

Zessprong vallen op deze dag brandbommen. Op 11 oktober worden 's nachts 

in Epse elf Joden opgehaald. Jonge mannen worden uit fabrieken en 

werkplaatsen gehaald en naar Duitsland gevoerd om daar te werk gesteld te 

worden.  

Veldwachter Volkerink wordt opgehaald en via Schalkhaar naar Arnhem 

gebracht in verband met het ontsnappen van de gearresteerde Joden [..]. 

Reizen per trein wordt gevaarlijk. De treinen worden vanuit Geallieerde jagers 

beschoten. Alle mannen van 18 tot 45 jaar moeten zich melden voor 

tewerkstelling in Duitsland.  

Na 2 maanden arrest komt veldwachter Volkerink gelukkig weer thuis. Op 11 

januari 1943 zijn na de kerkdienst te Joppe alle fietsen verdwenen. Op 14 april 

is de brug over de IJssel bij Deventer weer geopend. De algehele toestand 

wordt ook in Epse steeds slechter. Vele dingen zoals b.v. schoenen en klompen 

zijn zeer schaars of zelfs niet meer te koop. De zwarte handel tiert steeds 

weliger.  

Op 29 april komt het bericht dat alle voormalige militairen weer in 

krijgsgevangenschap naar Duitsland zullen worden gevoerd. Hierop volgt een 

staking in de meeste fabrieken en bedrijven. De melkrijders uit Epse komen 



met de nog volle bussen bij de boeren terug. (Prettig voor zelf karnende 

burgers.) De avondklok wordt ingesteld. 

 Op 13 mei komt de afkondiging dat iedereen, behalve N.S.B.'ers, z'n 

radiotoestel moet inleveren. De zolder van het Gemeentehuis werd de 

opslagplaats. Toch was de B.B.C. overal nog wel te beluisteren [..]. Omdat op 

16 mei Engelse bommenwerpers stuwdammen in het Ruhrgebied over een 

grote lengte hebben vernield, stijgt het Rijn- en dus ook het IJsselwater snel. 

Honderd Epsenaren worden opgeroepen voor dijkbewaking. Alles liep voor ons 

goed af, maar aan het Ruhrgebied werd een enorme slag toegebracht.  

Het aantal overtrekkende Geallieerde vliegtuigen wordt, vooral ’s nachts, 

steeds groter en de hoop in de harten der Epsenaren op een spoedige 

Bevrijding stijgt. Op 4 oktober wordt bekend, dat ondergronds werker, Walter 

Brandligt van koepel ‘De Flierfluiter’ is gefusilleerd. Op 11 december worden 

Het Hassink en een aantal huizen er omheen door de Duitsers gevorderd.  

Door het Hassinkbos begint men verharde paden aan te leggen (één van die 

verharde paden wordt nu nog het ‘Moffenpad’ genoemd). Niemand mag het 

landgoed nog betreden. Men vraagt zich af wat er gaat gebeuren. Daar ook de 

school is gevorderd krijgt de jeugd een gedwongen vakantie. Pas begin januari 

gaan de kinderen weer naar school (oude school en Tramzicht zijn de 

aangewezen lokaliteiten).  

Het aantal luchtgevechten boven ons gebied wordt steeds groter, dus ook het 

gevaar neemt toe. In het Hassinkbos gaan de werkzaamheden steeds door. 

Puin voor verharding wordt aangevoerd met trams (er komt een extra wissel 

bij de Huzarenlaan) en vrachtwagens (de motoren van deze vrachtwagens 

liepen op houtgas - geproduceerd door zogenaamde houtgasgeneratoren, 

gestookt met houtblokjes). Ook worden er in het bos een aantal diepe kuilen 

gegraven.  

Wegens ‘zwarte handel’ en het vervoer van hele en halve geslachte varkens 

worden enige boeren gearresteerd (er waren onverwacht enkele ‘verkeerde’ 

controleurs in dienst genomen), doch dankzij de medewerking van politieagent 

J. Meijer waren de gearresteerden snel weer thuis [..]. De ‘goede’ controleur G. 

Dijkerman werd echter ontslagen.  

Eind januari ontdekten omwonenden van het Hassinkbos waar de gegraven 

gaten voor dienden. Opslag voor vaten benzine. Ook munitie wordt 

opgeslagen. Bij de boeren wordt alle voorradige prikkeldraad opgehaald. Ook 

alle reeds gespannen draad wordt bij de weilanden opgerold. Met dit draad 

wordt het Hassink afgesloten. Wie binnen dit gebied wilde komen moest een 

speciale vergunning hebben. Langs de binnenzijde van de omrastering werden 

ook nog landmijnen gelegd [..]. De bewaking van het gebied bestond 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hassink


hoofdzakelijk uit Oostenrijkers en Landwachters.  

 

 
Hassinkbos 

De Duitse officieren hadden huize Het Hassink gevorderd. Baron v.d. Feltz 

kreeg onderdak op het Vriessink. In de school waren hoofdzakelijk O.T. 

werkers [Operation Todt] gehuisvest. Dit waren een groot aantal voormalige 

werkers uit de N.O. Polder. Het waren in hoofdzaak jonge mannen uit Zeeland, 

West- en het Noorden van Nederland, die in dienst van de landbouw te werk 

waren gesteld in genoemde polder. Toen de Duitsers in eigen land steeds meer 

werkkrachten nodig hadden werden deze jongens gedwongen naar Duitsland 

te gaan.  

Een grote groep kwam echter na veel omzwervingen in Epse terecht. Een arts 

had namelijk verklaard, dat onder hen een besmettelijke ziekte heerste [was 

vaak een leugen om bestwil] en daarom kon men ze over de grens niet 

gebruiken. Een aantal van deze mannen werd nu in Epse gedwongen voor de 

O.T. graafwerkzaamheden (loopgraven en tankgrachten) te verrichten.  

In februari 1944 trekken plotseling de meeste Duitse soldaten weg uit Epse. 

Bij de Buitenkamp en in de Reelaan worden ter afsluiting van het zogenaamde 

‘spergebied’ slagbomen geplaatst. Eind februari worden er in de leegstaande 

vakantiehuisjes Duitse vrouwen (uit gebombardeerde gebieden) 

ondergebracht. Het meubilair wordt gevorderd bij de Epser burgerij [..].  

De bombardementen in de omgeving worden intensiever. De Lochemseweg 

wordt voor een gedeelte afgesloten wegens nieuwe aanvoer van benzine. Op de 



plaats waar nu de Epserenk en het Wansink zijn wordt afweergeschut 

geplaatst. Hotel ‘De Buitenkamp’ wordt dan weer door Duitse officieren 

gevorderd. [Michael Rogge: Ik heb hier gelogeerd van 1942 tot 1944. Het zag 

er wel wat anders uit zonder overdekte terrassen. Ik woonde bij familie 

Thomassen van de blikfabriek. Zij werden in 1944 door de Wehrmacht uit 

huis gezet en verhuisden vaar villa 'Het Donskampje' in Schalkhaar.] 

 
Hotel De Buitenkamp 

Grote vreugde en nieuwe hoop, als men hoort van de landing in Normandië. 

De beschieting van treinen vanuit de lucht neemt toe. Het wordt gevaarlijk 

wonen in de huizen langs de spoorbaan. Overal worden zogenaamde 

éénmansgaten gegraven. In de nacht van 15 op 16 juni valt de eerste bom in het 

Hassinkbos - de bomtrechter heeft een middellijn van 30 meter en een diepte 

van 5 meter. De Duitsers leggen nog meer landmijnen. Eind augustus worden 

vaten met benzine uit het bos afgevoerd. De bezetters vrezen (overigens 

terecht) steeds meer sabotage.  

De telefoon mag niet meer worden gebruikt. De berichten van buitenaf worden 

vanaf begin september steeds schaarser. Ieder huis in Epse krijgt nu 

inkwartiering. Op 5 september (Dolle Dinsdag) hoopt men in Epse - evenals 

trouwens in heel Nederland - op een directe Bevrijding. Helaas het snel 

oprukken der Geallieerden bleek een droom.  

Uit Duitsland worden O.T. arbeiders aangevoerd om langs de IJssel een soort 

verdedigingslinie op te bouwen. Erg vlot gaat het niet, want deze lieden zijn 

beslist geen grondwerkers. In samenwerking met de ondergrondse wordt meer 

en meer gesaboteerd. Vooral de spoorlijn moet het ontgelden. Sinds de 

spoorwegstaking rijden er toch uitsluitend militaire treinen.  



Als op 19 september de burgemeester met het overgrote deel van zijn 

ambtenaren is ondergedoken wordt het ook in Epse spannend. Ook hier vertikt 

men het voor de bezetter (O.T.) aan het werk te gaan. Storm de Grave van De 

Bannink wordt waarnemend burgemeester. Niet voor lang, want men laat hem 

spoorloos verdwijnen. De huizen in het Epserbos worden door de Duitsers 

gevorderd. Men slaat de meubels zoveel mogelijk in de boerderijen op.  

De bezetter weet de schrik er wel in te brengen. Van de 20 gijzelaars worden er 

wegens het plegen van sabotage aan de spoorlijn in Eefde en het niet terug 

komen van de burgemeester, zes gefusilleerd [..]. Verder krijgt men te horen, 

dat als men niet aan het werk gaat, er nog meer slachtoffers zullen vallen. Uit 

Epse behoren M. Klein Nulend en meester Koerselman tot de gijzelaars. Ook 

Koopman, de smid, wordt opgehaald, als blijkt dat zich niet voldoende mannen 

bij ‘De Pessink’ melden.  

 
Café Restaurant De Pessink 

Uit de hele omgeving worden nu mannen naar de IJssel gevoerd voor het 

aanleggen van loopgraven. Met voorbeelden van de drama's in Putten en 

Apeldoorn komt de schrik er wel in [..]. Op 4 oktober wordt de 

schoolinventaris grondig vernield. Kasten en banken worden in elkaar getrapt 

en boeken en schriften worden met de vernielde meubels verbrand. Ook de 

boeren worden met de paarden, die hun nog zijn overgebleven, en hun wagens 

ingeschakeld voor het werk bij de O.T.  

Als men op 14 oktober van het gebeurde op Slagmans boerderij hoort is ook in 

Epse de verslagenheid groot. Op 15 oktober komen de drie Epser gijzelaars 

weer thuis. De Duitsers en N.S.B.'ers gedragen zich steeds nerveuzer, men 

voelt zich steeds minder zeker. Ook de zogenaamde nieuwe burgemeester, de 

uit het bevrijde Nijmegen gevluchte N.S.B.-wethouder Wolzak; weet niet meer 

wat te doen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Storm_de_Grave
https://www.debannink.nl/Welkom.html
https://www.debannink.nl/Welkom.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Razzia_van_Putten


Samen met zijn wapenbroeder van Bavel bedenkt hij allerlei mogelijkheden om 

ter vervanging van het verdwenen echte, een nieuw Bevolkingsregister in 

elkaar te draaien. Als hij denkt het eindelijk in orde te hebben, komt men bij 

telling van het aantal ingeschreven inwoners niet verder dan ongeveer 4000 

(uitsluitend vrouwen, kinderen en ouderen. En om deze inwoners was het nu 

juist niet begonnen.  

Spannend werd het nog even, toen de verordening kwam, dat men zich moest 

melden op de Haemstede (hier was het distributiekantoor) voor een derde 

stamkaart. Het feest ging ook nu natuurlijk voor 90 % niet door. Slechts 

enkelen trapten er in. Zo ook enkele stakende en ondergedoken 

spoorwegmannen. Toen dit bekend werd verdween via Heijink (conciërge) de 

hele stapel, reeds op het gemeentehuis aanwezige aanmeldingen in de 

verwarmingsketel. En van Bavel maar zoeken en dreigen.  

Inmiddels ging het werk van de O.T. aan de IJssellinie onverdroten voort. Men 

kon niet beweren dat er hard werd opgeschoten. Het gebeurde meer dan eens, 

dat een bijna gereed zijnde loopgraaf plotseling weer ingestort bleek te zijn. 

Dwars over de Epserenk werd begonnen met het graven van een tankgracht. 

Ook dit werk vorderde niet naar de zin van de Duitsers. De door de 

zogenaamde ‘goudfazanten’ (S.A. officieren) arbeidsgedwongenen werden door 

de Epser bevolking als familieleden behandeld en bij vluchtpogingen geholpen.  

 
Anti-tankgrachten 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tankgracht


De leerkrachten van de Epser school gaven, evenals trouwens die in Gorssel, 

thuis les of bezochten de leerlingen in hun huis. In de tweede helft van 

december krijgen ook de Epsenaren te maken met het verschijnsel V1. 

Gelukkig ontploffen ook hier de meeste neergestorte raketten niet. De 

bewoners van huizen, die in de banen van de vliegende bommen liggen, zoeken 

liever elders onderkomen. Ook de V2 lanceerplaats bij Holten veroorzaakt 

nogal wat schade.  

De honger in de grote steden in het Westen wordt steeds nijpender. Mensen uit 

die gebieden komen de IJssel over om te trachten hier wat voedsel te 

bemachtigen. Behoudens enkele uitzonderingen werken alle boeren mee. Ook 

de burgers in Epse dragen door hulpverlening bij het overbrengen van het 

voedsel naar de overzijde van de IJssel hun steentje bij.  

 
Soms dagen van huis voor het verzamelen van voedsel, de z.g. ‘hongertochten’. 

De maand januari is koud, wat leidt tot verdere uitdunning van het 

bomenbestand. Op 31 januari 1945 krijgen de Duitsers versterking, dus nog 

meer ‘gevorderde huizen. Op 6 februari blijft ieder in zijn schuilkelder want er 

wordt in de nabije omgeving hevig gebombardeerd. Het blijkt gemunt te zijn 

op de beide IJsselbruggen in Deventer. De Epser boeren zijn met hun paard en 

wagen soms dagenlang onderweg, als ze door de Duitsers worden gedwongen 

vrachten goederen weg te brengen en op te halen. Gevaarlijke tochten!  

De kinderen uit de zogenaamde hongergebieden in het Westen, die in Epse 

zouden worden ondergebracht, komen niet wegens gebrek aan 

vervoersmogelijkheden. Gedurende de maand februari een groot aantal 

neerstortende en gelukkig niet ontploffende V1l's. Op 2 maart brandt dè villa 

‘Vredewold’ van dr. Faber, en bewoond door Duitsers, af.  

https://www.bunkerinfo.nl/2016/06/v1-lanceerbaan-holterberg-1.html


 
Villa Vredewold 

Op 4 maart wordt de spoorlijn Zutphen - Deventer, ter hoogte van boerderij De 

Olthof’ door een bombardement grondig vernield. De tweede helft van maart 

wordt voor de Epsenaren de meest erge periode van de bezettingstijd [..]. Na 

het bombardement op Gorssel (18 maart) volgt 4 dagen later de luchtaanval op 

het Hassink. De bedoeling was de opslagplaats te treffen. Dit gelukte, getuige 

nog enkele overgebleven bomtrechters. Jammer dat de opslagplaats vrijwel 

leeg was. Erger schade werd aangericht in de naaste omgeving. Huize 'Het 

Hassink‘ werd totaal vernield evenals villa ‘De Bluistert'·.  

Alle zeven bewoners van ‘De Bluistert' (familie Ten Hove) kwam en om het 

leven [..]. De school, waarin O.T. werkers waren gehuisvest liep zware schade 

op (2 doden). Ook het huis van timmerman Horstman werd vernield. Alsof dit 

alles niet genoeg was vielen in de avond van 24 maart bommen op de 

woningen van de Kraton aan de Deventerweg. Het aantal dodelijk getroffenen 

was zeven [..].  

Door beschietingen vanuit de lucht was het maar veiliger niet meer op de 

wegen te komen. Al krijgt men nog maar sporadisch berichten door van het 

front, toch is er onder de bevolking een gevoel van spanning en verwachting. 

Er gaat ‘iets’ gebeuren. In Deventer wordt door de Duitsers de staat van beleg 

afgekondigd en het bericht circuleert, dat het Canadese leger in de Achterhoek 

snelle vorderingen maakt.  

Overigens ziet Epse er na al die bombardementen triest uit. Op 2 april heerst 

er grote drukte in het dorp en op de toegangswegen. Het wemelt van 

ontredderde Duitsers. Ze zoeken onderdak in het dorp en op de omliggende 

boerderijen. Ze stelen als raven. Verscheidene boeren worden gedwongen 

soldaten en gestolen goederen richting Raalte te vervoeren.  



 
Ontredderde Duitse soldaat 

Dag en nacht wordt vanuit het Zuiden kanongebulder gehoord. Op 4 april 

melden zich in het dorp bij enkele inwoners familieleden uit Harfsen. Zij 

vonden het daar te gevaarlijk· worden. De bewoners langs de Lochemseweg 

verlaten hun woningen en zoeken onderdak op boerderijen en in het bos. Op 5 

april neemt het aantal vluchtende Duitse soldaten nog toe en het schieten in de 

verte wordt steeds heviger. De bewoners van Gorssel en Epse blijven maar 

liever in hun kelders of hun min of meer provisorisch ingerichte 

schuilplaatsen.  

Om 11 uur wordt men opgeschrikt door enige hevige knallen. De Duitsers 

hebben de bruggen over Koerhuisbeek en Schipbeek in de lucht laten vliegen. 

En dan komt 6 april. In de vroege morgenuren was er, behalve vluchtende 

Duitsers, niemand op straat te zien. Als het ware onopgemerkt rolden de eerste 

Canadese tanks Gorssel binnen.  

De in hun schuilplaatsen weggedoken Gorsselnaren veronderstelden dat het 

Duits legermateriaal was, dat voorbijrolde [..]. Toen de meest moedigen eens 

een kijkje namen werden er kreten van ongeloof, verbazing en vreugde geslaakt 

bij het zien van de Canadezen. Om ongeveer 2 uur vertoonden zich de eerste 

Canadezen in Epse.  

Ze doorkruisten de bossen, op zoek naar Duitsers. Dat ze bij dit zoeken alle 

medewerking ondervonden van de in een jubelstemming verkerende bevolking 

was vanzelfsprekend. De Epsenaren waren dan wel bevrijd, maar er stonden 

hen nog enige dagen van zware beproevingen te wachten. De vreugde om het 

eindelijk bevrijd zijn werd getemperd, toen de Duitsers vanuit Deventer en 

vanaf de andere IJsseloever tegenvuur gaven. 



  
Schuilplaats 

Hoe waren de Canadezen zo snel en onverwacht in Gorssel/Epse gekomen? In 

de avond van 5 april lag de frontlijn nog in de buurt van de Rustoordlaan in 

Eefde. De rest van Eefde leek nog niet bevrijd, maar toch verschenen Canadese 

voorposten in de late avond reeds op de spoordijk van de lijn Zutphen-

Deventer en verkenden de toen reeds verlaten Duitse stellingen langs de 

Zutphenseweg. Ook in de buurt van Mettray werden Canadezen gesignaleerd.  

 

Hier en daar hielden de Duitsers toch nog wat stellingen bezet. Toen echter in 

de vroege ochtend van 6 april de eerste Canadese tanks de spoorlijn overrolden 

konden onze Bevrijders ongehinderd optrekken tot in en zelfs voorbij Gorssel, 

zonder noemenswaardige tegenstand. In de late middag was ook Epse tot aan 

de Dortherbeek en Koerhuisbeek bevrijd. 

De Bevrijding was dan wel een feit, maar voor de Epsenaren was de nacht van 

6 op 7 april een verschrikking. Men lag namelijk in de frontlinie. De Duitsers, 

die Deventer niet wilden prijsgeven, gaven volop tegenvuur. Granaten vlogen 

in het rond en richtten alom vernielingen aan. Enige burgers werden hierbij 

gedood. De overkant van de IJssel werd in de nacht verlicht door de, door de 

terugtrekkende Duitse troepen, in brand gestoken boerderijen [..].  

Op 8 april is Deventer door Geallieerde troepen omsingeld en steeds meer 

tanks rollen in de richting van deze stad. De wegen in Joppe en Epse zijn 

overvol. In de morgenuren vliegt de IJsselbrug de lucht in en op 10 april om 12 

uur begint de grote aanval op Deventer. Er wordt hier en daar nogal wat 

gestolen en niet alleen door militairen. Daarom wordt de zogenaamde lichting 

1940 opgeroepen voor beveiligingsdiensten.  



. 

  
De Canadezen in Gorssel 

Ook nu worden weer enigen door granaatscherven getroffen. In de 

Kletterstraat brandt de boerderij ‘Ossekop’ af. Ook de nacht van 10 op 11 april 

wordt nog door de bewoners van Epse in de kelders doorgebracht. Gelukkig 

valt om 4 uur 's nachts Deventer in handen van de Canadezen. Deze slaan nu 

tussen boerderij De Kippe en De Houtwal een pontonbrug en onder 

bescherming van een dicht rookgordijn en een scherm van vliegtuigen trekken 

de troepen, onder leiding van generaal Charles Foulkes richting Apeldoorn.  

Vanuit richting Wilp geven de Duitsers nog steeds minder wordend tegenvuur. 

Een schuur van M. Klein Nulend en villa De Blinkert branden hierbij af. De 

N.S.B. 'ers uit de gemeente Gorssel worden opgepakt en in afwachting van hun 

berechting voorlopig ondergebracht in Den Oldenhof, dat in der haast tot een 

noodkamp wordt ingericht. Ook Wolzak vindt hier onderdak. De B.S. voert 

bewakingsdiensten uit.  

Het is nu wat rustiger geworden in Gorssel en Epse. Men kan nu ook weer van 

een goede nachtrust genieten. Men heeft een feestelijk gevoel, al verkeren 

sommigen nog in onzekerheid omtrent naar Duitsland gevoerde familieleden. 

Men haalt allerlei verstopte voorwerpen o.a. fietsen, radiotoestellen, tinnen en 

koperen potten weer tevoorschijn. Ieder zoekt zijn eigen woning weer op, en zo 

die niet al te zeer is beschadigd wordt deze weer betrokken.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Foulkes


  
De Oldenhof in Gorssel 

Men heeft een feestelijk gevoel, dat alleen nog wordt getemperd door de 

honger, onderdrukking en terreur in het nog bezette Midden en Westen van 

ons land. Alles wat de O.T. heeft opgebouwd wordt snel door de boeren 

afgebroken en het zo nodige prikkeldraad wordt weer van het Hassink 

weggehaald en als weide afrastering in gebruik genomen.  

Op 23 april worden 4 gezinnen in Epse in rouw gedompeld. Een groep jongens 

zoekt in de weilanden in de buurt van de Koerhuisbeek naar kievitseieren en 

trappen hierbij op enige van de nog talloos aanwezige landmijnen. Vier van 

hen worden gedood en twee gewond. Hetzelfde overkomt op 29 april twee 

inwoners van Gorssel.  

Eind april komt alles in de gemeente langzamerhand weer op gang en heeft 

men goede hoop, gezien de vorderingen van de Geallieerden, dat ook het 

Westen spoedig zal zijn bevrijd. Op 5 mei 1945 kan de nationale driekleur 

worden uitgestoken en is Nederland weer gekomen van diepe duisternis tot 

licht. 

De Bevrijding van Epse 

https://www.deelfmarken.nl/einde-van-de-oorlog-in-epse-en-joppe.html

