
Hoe een Duitse vrouw met adellijk bloed in 

Apeldoorn in verzet ging tegen de nazi’s 

 

Vader Curt dient trots de nazi’s. Hij weet zijn zoon Curt jr. over te halen 

jachtvlieger te worden bij de Luftwaffe. Moeder Leonie helpt intussen 

onderduikers en dochter Ninette sluit zich aan bij het Verzet. Dit is het 

bijzondere verhaal over een Duits/Nederlands gezin in Apeldoorn tijdens 

de Tweede Wereldoorlog. 

Door Anne Boer 1 okt. 2022, De Stentor 

Gerda Mulder voegt 77 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog 

een nieuw hoofdstuk toe aan de rol van vrouwelijke verzetsstrijders in 

Nederland. Na jaren onderzoek schreef ze een boek over een 

hartverscheurend familiedrama in Apeldoorn, waar ze bij toeval op 

stuitte. 

 
Ninette Polski alias verzetsstrijdster Jetje van Galen. © familiearchief 

Keuzes 
Die brief brengt haar op het spoor van het aangrijpende verhaal van de 

familie Opolski. ,,Ik was gelijk gegrepen’’, zegt Mulder. ,,Deze familie is 

letterlijk gespleten door de oorlog. De keuzes die moesten worden 



gemaakt, zijn onvoorstelbaar.’’ Mulder ziet haar boek ook als een 

eerbetoon aan onbekende verzetsvrouwen. ,,Ongelooflijk dat vrouwen in 

het verzet zo weinig aandacht hebben gekregen. Pas de laatste jaren komt 

daar een beetje verandering in, maar er zijn nog zoveel verhalen te 
vertellen.’’ 

De familiegeschiedenis is van begin tot eind opmerkelijk. Van het luxe 

leven op Oost-Java in Nederlands-Indië, waar de familie rijk is geworden 

in de thee en de suiker. Tot de vele reizen over de wereld, de skivakanties 

in Zwitserland en de inktzwarte periode tijdens de oorlog in Apeldoorn. 

 
Gerda Mulder (72) deed onderzoek naar de Apeldoornse verzetsvrouw Ninette Opolski. © Rob Voss 

Huis van Oranje 
De hoofdrollen in dit verhaal zijn voor Leonie s’Jacob (Soerabaja, 1889) 

en en haar dochter Leonie Laurence (Bandoeng, 1923), die haar hele 

leven Ninette is genoemd. Leonie is een dochter van jonkvrouwe 

Françoise de Stuers. Voorouders van haar dienden generaties lang als 

militairen en bestuurders van het Huis van Oranje. Leonie s’Jacob trouwt 

in 1916 in Indië met de Duitser Curt Opolski. Daardoor kregen hun drie 
kinderen Irene, Curt en Ninette automatisch de Duitse nationaliteit. 

In 1929 loopt het huwelijk spaak. De scheiding wordt in 1931 

uitgesproken. Curt vertrekt naar zijn nieuwe liefde in Berlijn en Leonie 

belandt na wat omzwervingen in Apeldoorn. Curt sr. raakt in de ban van 

de nazi’s en weet zijn zoon Curt jr. tot ontzetting van zijn moeder te 

overtuigen zich aan te melden bij de Luftwaffe. Vliegen is wat Curt jr. het 

liefst wil doen en de Nederlanders hebben hem geweigerd omdat hij 
Duitser is. 



 
Curt Opolski jr. in een uniform van de Luftwaffe. © familiearchief 

Boezemvriend 
Curt jr. vertrekt naar de oorlog. Hij stort op 12 april 1940 met zijn 

vliegtuig neer in Noorwegen. Zijn lichaam is nooit gevonden. Het is de 

eerste van een serie verliezen die de familie lijdt tijdens de oorlogsjaren. 

Zijn Apeldoornse boezemvriend Govert Steen, ze leerden samen vliegen 

op Teuge, werd vlieger voor de geallieerden (RAF) en sneuvelde ook. Zijn 
lichaam is eveneens nooit geborgen. 

Leonie blijft met Ninette achter in Apeldoorn (dochter Irene is 

vertrokken naar Engeland), in een ruime villa aan de Van Hasseltlaan. 

Het is een groot vrijstaand huis met drie verdiepingen, royale balkons en 

een grote tuin in een dan nieuwe, rustige en bomenrijke wijk tussen 



koninklijk paleis Het Loo en het oude centrum van Apeldoorn. Vooral de 

ruimte zal van pas komen. 

Staatsgevaarlijk 
Als de Duitsers ons land binnenvallen, krijgen ze huisarrest van de 

Nederlandse autoriteiten. Ze staan als Duitsers te boek, als 

staatsgevaarlijk. Na de machtsovername vlucht Ninette op advies van 

haar moeder. Ze meldt zich aan bij de Johanniter Orde, die haar opleidt 

tot verpleegkundige, en gaat aan het werk in Arnhem. Tot ze de opdracht 

krijgt gewonde Duitse soldaten te verzorgen. Dat weigert ze. Het is haar 

eerste daad van verzet. De tweede volgt als ze in 1943 als student Frans 

aan de Universiteit van Amsterdam een eed van trouw aan de Duitse 

autoriteiten weigert. Ze moet daardoor haar studie afbreken. 

Ninette wil zich aansluiten bij het verzet maar is aanvankelijk niet 

welkom, want ze is Duitse. Uiteindelijk sluit ze zich, gesteund door haar 

moeder, in het voorjaar van 1944 aan bij de knokploeg van verzetsleider 

Joop Abbink. Onder het alias Jetje van Galen doet ze (onder meer in 

verpleegstersuniform) vooral koerierswerk, maar is ook betrokken bij 

sabotagewerk (aanslagen op spoorlijnen) en wapendroppingen. Dat is op 

zich al levensgevaarlijk, maar in haar geval helemaal: als ze wordt gepakt, 

krijgt ze de kogel. In de ogen van de Duitse bezettingsmacht pleegt ze als 
Duitse landverraad. 

Verraden 
Na jarenlang onderduikers te hebben geholpen in hun eigen huis (neven, 

studenten die geen loyaliteitsverklaring wilden tekenen, kennissen die 

niet voor de Arbeitseinsatz in Duitsland wilden werken, Apeldoornse 

verzetsmensen, zoals Joop Abbink en zijn vrouw, en joden), moeten 

moeder en dochter Opolski op 2 oktober 1944 zelf in allerijl onderduiken. 

Ze zijn verraden en Duitsers vallen hun huis binnen. De Sicherheits 

Dienst pakt daarbij de Amerikaanse piloot Bill Moore op. Hij wordt later, 

op 2 december 1944, uit wraak voor acties van het verzet samen met 
twaalf verzetsmensen gefusilleerd door de Duitsers. 

Bij de inval onderzoeken de Duitsers het pand van boven tot onder 

grondig, maar vinden de andere vier geallieerde piloten die er verscholen 

zitten wonder boven wonder niet. Dankzij een geniale uitvinding, een 

verborgen paneel, blijven die op zolder letterlijk buiten schot. Ruim acht 
uur zitten de vier mannen verborgen in een benauwde, kleine ruimte. 

https://www.destentor.nl/apeldoorn/uitblijven-abbink-straat-in-apeldoorn-stemt-kinderen-verzetsheld-verdrietig~a17b0824/
https://www.destentor.nl/apeldoorn/uitblijven-abbink-straat-in-apeldoorn-stemt-kinderen-verzetsheld-verdrietig~a17b0824/
https://www.destentor.nl/apeldoorn/apeldoorn-staat-stil-bij-inktzwarte-oorlogsdag~aa57e380/


 
Verlovingsfoto van Ninette en Alex in 1946 in Apeldoorn. © familiearchief 

Smoorverliefd 
Leonie en Ninette ontspringen op het nippertje de dans en duiken onder, 

zeven maanden lang: Leonie in Vaassen en Ninette in Beekbergen. Na de 

bevrijding blijft Ninette, 21 jaar dan, wezenloos achter. Leeg en stuurloos 

voelt ze zich, schrijft ze later op. Tot ze de Canadese bevrijder Alex 

Prociuk ontmoet. Ze is op slag smoorverliefd. Op 16 maart 1946 trouwen 

ze in Apeldoorn. Omdat hij niet van gegoede stand is, zoals gewoon in 

haar familie, blijft haar hele familie weg van de bruiloft [..]. 

Tot groot verdriet van haar moeder emigreert Ninette korte tijd later 

naar Canada. Ze is een van de tweeduizend oorlogsbruiden die de 

oversteek maken. Ninette neemt haar fiets mee, waarmee ze het 
koerierswerk voor het verzet deed. 

In Canada sticht ze met Alex een gezin. Dochter Paula is vernoemd naar 

Paula Hekker, die Ninette onderdak bood in Beekbergen toen ze ijlings 

moest onderduiken. Over de oorlog zwijgt ze. Dat onderwerp bewaart ze 

voor haar bezoeken aan Nederland (tot 2002), waarbij ze leden van haar 

oude knokploeg opzoekt, ook in Apeldoorn. Ze hadden een band voor het 

leven. 

Verwoestend 
Haar kinderen weten tot 2003 niets van het oorlogsverleden van hun 

moeder. Dan krijgen ze een verhaal van twintig kantjes onder ogen, met 

de titel No girlhood for me (geen meisjesjaren voor mij), dat haar 

moeder in 1992 op aandringen van vrienden blijkt te hebben geschreven. 

Ze draagt het verhaal op aan haar kleinkinderen. ‘Op een dag vragen ze 



zich misschien af wat de ervaring van hun grootmoeder in de Tweede 

Wereldoorlog was’, legt ze haar motief uit. 

Ninette heeft zich haar hele leven gerealiseerd dat 

ze met de dood heeft geflirt 

Ninette houdt lang moeite met Duitsers. Haar familie heeft een zware tol 

moeten betalen. Zes overleven de oorlog niet. Ze vindt het daardoor ook 

lastig als haar dochter Paula midden jaren 70 van de vorige eeuw een 

periode in München gaat studeren. 

De Fundatie 
Ze bezoekt in 1958 wel samen met haar man haar vader en zijn nieuwe 

vrouw in Duitsland. En ze herstelt uiteindelijk het contact met een ‘foute 

achterneef’, de bekende Dirk Hannema, de latere oprichter van Stichting 

Hannema-de Stuers Fundatie, waaruit na zijn overlijden Museum de 

Fundatie in Zwolle en Heino voortkwam. Hij overleed in juli 1984 in 

Wijhe. 

Leonie s’Jacob sterft in 1967 op 78-jarige leeftijd in Arnhem aan kanker. 

Ninette overlijdt op 97-jarige leeftijd in april 2020 aan de gevolgen van 

corona. Gerda Mulder wil met haar boek een eresaluut geven aan deze 

twee moedige vrouwen. ,,Ze verdienen het dat hun verhaal bekend wordt. 

Het zijn dappere vrouwen die een enorm risico hebben gelopen. Ninette 

was onbevreesd en avontuurlijk, net als haar Duitse vader, maar heeft 

zich haar hele leven gerealiseerd dat ze met de dood heeft geflirt.’’ 

 



Het boek van Gerda Mulder werd gepresenteerd in museum CODA in 

Apeldoorn. De dochter van Ninette, de Canadese Paula Blacklock-

Prociuk, was daarbij aanwezig. Schrijfster Tessa de Loo (De Tweeling) 

interviewde Gerda Mulder over haar onderzoek. 

 

Ninette’s dochter Paula: ‘Haar oorlogservaringen 

waren te pijnlijk om met ons te bespreken’ 

 

  
Verzetsvrouw Ninette op latere leeftijd tijdens een interview voor CBC in Canada © fragment opname 

CBC 

Paula Blacklock-Prociuk (68) uit het Canadese Toronto vertelt 

enthousiast over haar moeder Ninette. Ze komt superlatieven te kort. Ze 

noemt haar romanticus, avonturier, humoristisch, behulpzaam, knap, 

empathisch en vooral heel lief. 

,,Er was moed voor nodig om te doen wat ze in de oorlog deed, maar ook 

veel moed om te zijn wie je bent. Dat heeft ze gedaan, al was dat niet wat 

haar aristocratische familie van haar verwachtte. De ontmoeting met 

mijn vader was een keerpunt in haar leven. Het was liefde op het eerste 

gezicht. Ik ken geen echtpaar dat zo intens van elkaar is blijven houden.’’ 

,,Door haar afkomst had ze nooit leren koken. Dat deden anderen voor 

haar. Ze heeft het allemaal opgepakt. Ze hebben een mooi leven 

opgebouwd en ook daarom niet omgekeken. Ze was dankbaar voor wat ze 

in Canada hadden. Van oma kregen wij als kinderen zilveren bestek, dat 



was haar wereld, terwijl we in Canada in een kleine duplexwoning 

woonden. Mijn moeder is altijd trots geweest op haar afkomst en haar 
familie, die vol zat met sterke vrouwen zoals zij.’’ 

Oekraïne 
De strijd tegen onrecht is onverminderd actueel. We moeten opstaan 

voor rechtvaardigheid en vrede en veiligheid nooit als vanzelfsprekend 

zien. Verhalen als over mijn moeder moeten verteld blijven worden. Ze 

kunnen als inspiratie dienen. Mijn moeder bleef strijdvaardig, ook in 

Canada, en stond op als ze onrecht ervaarde. Dan was ze echt een terriër 

en compromisloos. Zo hielp ze bijvoorbeeld daklozen aan warm drinken 
en eten.’’ 

Paula Blacklock-Prociuk is dolblij met het boek dat over haar moeder en 

oma is geschreven. Ze is ervan overtuigd dat haar moeder het ook mooi 

zou hebben gevonden, al heeft ze nooit over haar oorlogservaringen 

verteld. Paula hoorde het pas in 2003, op de tachtigste verjaardag van 
Ninette. 

Pijnlijk 
,,Haar oorlogsherinneringen waren zo pijnlijk en haar ontboezemingen 

zo persoonlijk dat ze het misschien niet kon opbrengen ze te vertellen aan 

ons, jongeren, die in een radicaal andere tijd leefden. Haar emotionele 

littekens bleven een groot deel van haar leven rauw maar ze heeft ons 

daar nooit mee belast. Ze heeft uiteindelijk ook ingezien dat niet alle 
Duitsers nazi’s waren. Ze was in staat te vergeven.’’ 

 


