
 
Wilfred Scholten schetst in zijn boek 'Dansen op het dodenkoord'  

hoe een verzetsman de oorlog overleefde, maar er uiteindelijk toch  

aan onderdoor ging. © Arjan Gotink 

Door Gert Kramer 10-04-23, De Stentor 

Pas na de bevrijding kreeg de oorlog verzetsheld  

Vordenaar Henk Das écht te pakken 

Je kunt de oorlog overleven, maar er uiteindelijk tóch aan onderdoor gaan. Door 

schuldgevoel: jouw makkers stierven, terwijl jij nog leeft. En stress: het gevolg van 

jarenlang altijd op je hoede zijn vanwege het gevaarlijke verzetswerk dat je deed. 

Wilfred Scholten beschrijft het allemaal in zijn boek Dansen op het dodenkoord. 

Wilfred Scholten uit Arnhem baseerde het boek op het archief en manuscript van 

wijlen Vordenaar Ruurd Das. Die begon zes jaar geleden aan een familiekroniek over 

zijn vader Henk, verzetsheld in de regio Utrecht die de oorlog overleefde. Hij legde 

een archief aan, geholpen door plaatsgenoot en literatuurwetenschapper August 

Hans den Boef . 

Ruurd Das moest vanwege de ziekte van Parkinson in 2021 stoppen met zijn project 

en gaf het stokje door aan politicoloog, schrijver en freelancejournalist Scholten.  

Begin 2020 deed Ruurd Das zijn verhaal in de Stentor. De Vordenaar zat destijds aan 

het begin van het schrijfproces. Dat verliep moeizaam: vanwege zijn aandoening kon 

hij met slechts één vinger typen. De oud-notaris  

Scholten kwam in 2017 in contact met Ruurd Das. ,,Dat gebeurde via Ad van Liempt 

(historicus en journalist, red.), een wederzijdse kennis. Ruurd had geen ervaring als 

schrijver en vroeg mijn hulp bij het maken van zijn boek. Ik was toen echter druk 

met enkele grote opdrachten, waaronder een boek over PvdA-politicus Lodewijk 

Asscher.’’ 

Opnieuw beginnen aan boek 
Scholten bedankte voor de eer, maar het project intrigeerde hem en liet hem niet los. 

,,Ik was begin 2021 klaar met mijn klussen en stuurde Ruurd toen een mailtje met de 

vraag hoe het met zijn boek ging. Hij antwoordde dat dat hem boven het hoofd 

groeide en vroeg weer om mijn hulp. Graag, maar dan wilde ik wel helemaal 

opnieuw beginnen aan het boek. Met Ruurds materiaal als basis. Daarmee ging hij 

akkoord.’’ 

https://www.destentor.nl/bronckhorst/ruurd-das-uit-vorden-eert-vader-en-verzetsheld-henk-met-een-boek~afa31c1c/


,,Ruurd wilde een familiekroniek schrijven, met als rode draad de verzetsdaden van 

zijn vader’’, vervolgt Scholten. ,,Het is uiteindelijk een veel gelaagder werk 

geworden over iemand voor wie de oorlog nooit ophield. Die oorlog bleef Henk 

achtervolgen, leerde aanvullend onderzoek van mijn kant. Hij leed aan 

posttraumatische stressstoornis (PTSS), een aandoening die pas veel later zou 

worden erkend.’’ 

 
Henk Das - met op de achtergrond twee vrouwelijke koeriers - tijdens een na-oorlogse  

reconstructie van zijn verzetswerkzaamheden. © Boom uitgevers 

Henk Das overleefde de oorlog, maar veel van zijn verzetsmakkers niet. Dat vrat aan 

hem: het schuldgevoel knaagde. Scholten: ,,En Henk had in de oorlog vanwege zijn 

gevaarlijke verzetswerk natuurlijk jarenlang onder hoogspanning geleefd.’’ Henk 

Das ging na de oorlog werken voor de Stichting 1940-1945, daarbij gemotiveerd door 

het verdriet om het verlies van zijn makkers. 

Pas 53 en al arbeidsongeschikt 
,,Ook in zijn werk voor die stichting werd Henk constant geconfronteerd met de 

oorlog en de gevolgen daarvan’’, zegt Scholten. De stichting hielp weduwen en wezen 

van verzetsmensen. Dat werk werd Henk Das uiteindelijk te veel. Hij werd op 53-

jarige leeftijd arbeidsongeschikt verklaard en overleed in 2011, op 92-jarige leeftijd. 

Henk Das slaagde er pas in de slotfase van zijn leven in om de oorlog enigszins van 

zich af te schudden. Scholten: ,,Hij kon toen afstand nemen en van de gewone 

dingen in het leven proeven. Eens lekker op vakantie gaan bijvoorbeeld. Voor 

andere mensen heel gewoon, voor Henk niet.’’ 



 
Henk Das op latere leeftijd, toen hij (eindelijk) van het leven ging genieten. © Boom uitgevers 

Die verandering is goed terug te zien op foto’s, zegt Scholten. ,,De ‘oude Henk Das’ 

was mager en ernstig. De ‘latere Henk Das’ zag er gezonder en stralender uit, een 

stuk steviger ook. Alsof hij pas toen van het leven ging genieten.’’ 

Ruurd kon manuscript nog lezen 
Scholten had het manuscript voor zijn boek gereed voordat Ruurd Das stierf. ,,Ruurd 

bleef nauw betrokken en heeft het nog kunnen lezen’’, zegt Scholten. ,,Hij bracht 

enkele kleine aanpassingen aan. Feitelijke correcties, bijvoorbeeld bij jaartallen en 

namen, waarvoor ik hem dankbaar ben.’’ 

,,Het eindresultaat is beduidend anders dan hij zelf voor ogen had’’, vervolgt 

Scholten. ,,Maar hij kon zich vinden in het boek dat ik heb gemaakt. Dat is 

uiteindelijk mijn boek geworden, maar tegelijkertijd ook de nalatenschap van 

Ruurd.’’ 

‘Triest dat Ruurd dit niet meer meemaakt’ 
Weduwe Martine Das: ,,Het is triest dat Ruurd dit niet meer kon meemaken. 

Hij lééfde voor dat boek en bleef erbij betrokken. Zijn ziekte was slopend, maar 

gelukkig had hij dat boek nog. Dat hield hem gaande en daar was-ie dag en nacht 

mee bezig.’’ 

Martine heeft het boek nog niet gelezen. ,,Daar heb ik bewust mee gewacht, tot na de 

presentatie. Ik zie het toch als een soort heuvel waar ik overheen moet. Ruurd is een 

half jaar geleden overleden. Dat is nog heel vers. Ik was vooral bezig met het 

overlijden van mijn man, niet met het boek. Het is uiteindelijk Wilfreds boek 

geworden, maar wél gebaseerd op het werk van Ruurd. Het is Ruurds 

nalatenschap.’’ 



 
Ruurd Das in februari 2020, toen hij net was begonnen aan het schrijven  

van de familiekroniek over zijn vader. © Archief/Arjan Gotink 

,,Weet je wat ik mooi vind? Dat het boek ook hier, in Vorden, verkrijgbaar is. Ik was 

laatst bij de Bruna en de dame die daar de zaak runt zei meteen: ‘Dat boek komt in 

onze winkel’. Ik vind het heel bijzonder dat Ruurds erfenis op die manier in zijn 

eigen dorp een plek krijgt.’’ 

 
Henk Das in gezelschap van Prins Bernhard. © Boom uitgevers 

 


