
 
Bennie Migchelbrink bij de boom in Hummelo, met daarin ‘kabelwacht’ gekerfd. © Gerard Menting 

Boom die oorlogsdaad herdenkt in Hummelo ineens gekapt 

Een bijzondere boom in Hummelo, die met het ingekerfde ‘kabelwacht 1941’ 

herinnerde aan een verzetsdaad in de Tweede Wereldoorlog, is gekapt. Er is 

niet stilgestaan bij de bijzondere waarde van de boom, erkent Landgoed 

Enghuizen, eigenaar van de beuk. De boom was onderdeel van een rij beuken 

langs de Tolstraat, die vanwege de slechte staat zijn gekapt. 

Door Gerard Menting 12-04-23, De Stentor 

 1 REACTIE 

De tien grote beuken, tussen boerderijen De Kip en Pasop, horen bij landgoed 

Enghuizen. Ze zijn begin februari omgezaagd en afgevoerd. Dat een van die 

bomen een bijzondere herinnering aan een verzetsdaad in Hummelo met zich 

meedroeg was bij het kappen niet bekend, bevestigt André Wolsink van 

landgoed Enghuizen. 

 

,,Daar is totaal niet bij stilgestaan. De bomen vormden een gevaar voor het 

verkeer en moesten zo snel mogelijk weg”, zegt hij. ,,Ik snap dat die boom 

historische waarde had, maar als de veiligheid in het geding is, houdt het een 

keer op.” 

https://www.destentor.nl/bronckhorst/boom-die-oorlogsdaad-herdenkt-in-hummelo-ineens-gekapt-eigenaar-stond-niet-stil-bij-bijzondere-waarde~a92c5aa0/#comments-anchor


 
Een rij bomen, ook die met daarin ‘kabelwacht’ gekerfd, is gekapt in Hummelo. © Gerard Menting 

Last van de droogte 
Behalve dat de beuken waren aangetast door zwammen, was er ook gevaar 

door dode takken. Wolsink: ,,De bomen hebben veel last gehad van de droogte. 

De Rode Beek stroomt hier langs, maar die stond lang droog. Al betwijfel ik of 

ze het hadden gered als er eerder water in de beek had gestaan.” 

De inscriptie ‘kabelwacht’ is in het begin van de Tweede Wereldoorlog in de 

boom gekerfd. De Duitse bezetter stelde die wacht in, nadat in Hummelo 

herhaaldelijk elektriciteitskabels van Duitse zoeklichten waren gesaboteerd. De 

toen 16-jarige Jan Veldkamp was hier verantwoordelijk voor. Hij wilde wat 

doen tegen de vliegtuigen die met hulp van die zoeklichten uit de lucht werden 

geschoten. 
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Brief aan de burgemeester 
Als represaille pakten de Duitsers negen vooraanstaande Hummeloërs op, met 



onder hen graaf Van Rechteren Limpurg, de werkgever van Jans vader. Daarop 

schreef Jan een anonieme brief naar de burgemeester om te zeggen dat ze in de 

verkeerde richting zochten. 

Die brief gebruikten de Duitsers om met een schrijfproef onder jongemannen 

de dader te achterhalen. Zo werd Veldkamp op 18 september 1941 in Hummelo 

gearresteerd. Hij bekende, werd berecht en ter dood veroordeeld. Een 

gratieverzoek, mede ondertekend door 24 burgemeesters van de Achterhoek, 

zorgde ervoor dat de straf werd omgezet tot levenslang. 

Om verdere vernielingen te voorkomen, stelden de Duitsers een wacht in, 

waarbij Hummeloërs verplicht werden om te waken bij de elektriciteitskabels. 

Zo’n wachtpost was aan de Tolstraat. De mannen die daar moesten waken, 

kerfden de letters in de boom. 

Bennie Migchelbrink, vrijwilliger bij het Erfgoedcentrum in Doetinchem en 

bendelid popgroep Normaal, was eind januari nog net op tijd de boom op de 

foto te zetten. ,,Ik was wel verrast dat ze kort daarna weg waren, maar ben blij 

dat ik die ingekerfde tekst nog kon zien”, zegt de Doetinchemmer, die bezig is 

om het leven van Jan Veldkamp in kaart te brengen. 

 


