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Het Nederlandse leger, sinds eind augustus 1939 gemobiliseerd, had rondom 

Zutphen het 18e regiment infanterie gelegerd in kleine eenheden. Zij kwamen 

voornamelijk uit Amsterdam en omgeving. 

Ook in Almen lag een groepje van een man of 10, onder bevel van een korporaal, 

eerst op de Byvanck en later op de boerderij van Tragter, dicht bij de brug over het 
Twentekanaal. Deze groepjes heetten golfbrekers en hadden tot taak om bij een 

vijandelijke inval de gemotoriseerde troepen te vertragen in hun opmars door het 
opblazen van bruggen en het opwerpen van versperringen, zoals bomen over de weg. 

 

  
Nederlanse militairen(Foto: mevrouw. Heuting-Wagenvoort) 

 

Het is er niet van gekomen, want op 9 april 1940 - de dag dat de Duitsers 

Denemarken en Noorwegen binnenvielen - werd 18 RI gehergroepeerd en kwamen 
de “golfbrekers” voornamelijk in de IJssellinie te liggen, waar zij -onder meer vanuit 

de kazematten- de Duitsers nog moedig tegengehouden hebben en stevige verliezen 
toegebracht. 

Intussen hadden de Amsterdammers die in Almen, Warnsveld en omgeving lagen, 

vele en fijne kontakten opgebouwd met de bevolking, wat ook van overheidswege 

werd aangemoedigd en georganiseerd. 

Zo hielden vrolijke knapen van 18 RI een militaire feestavond op 20 februari 1940 in 

“Ons Huis”. Deze zaal was bomvol en de entree gratis; het programma kostte één 

dubbeltje. Het was een kostelijke avond! 

Een van de jongens, Thijs Wagenaar uit Ouder-Amstel, had zo'n goed kontakt met de 
Almenaren dat hij hier het meisje van zijn dromen vond. En na de inval der Duitsers 

op 10 mei 1940 liet hij zich niet in krijgsgevangenschap wegvoeren maar dook hij 
onder bij rietdekker en huisslachter Lensink. Nadat ook Thijs zich deze twee 

ambachten eigen had gemaakt, trouwde hij met Marie Lensink en werd op en top een 

Almenaar, tot op de huidige dag. 



 

 

 
’Ons Huis’ in Almen 

 


