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Uit nieuw openbaar gemaakte dossiers uit het Nationaal Archief zijn 

getuigenissen van 'foute Nederlanders' uit de Tweede Wereldoorlog naar 

voren gekomen. Daaruit blijkt dat zij in Nederlandse strafkampen ernstig 
zijn mishandeld. Onder hen zouden ook vrouwen en baby's zijn. 

De getuigenissen staan in documenten van A. van Tuyll van Serooskerke, 

voorzitter van de commissie die na de oorlog misstanden onderzocht in 

de strafkampen. Daar zaten mensen die werden beschuldigd van 

collaboratie met de Duitse bezetter. 

De stapels stukken omvatten veel verklaringen van deze "politiek 

delinquenten". Een in 1910 geboren man vertelt over zijn aankomst in 

een kamp in Zweeloo: "Wij zijn toen met zijn vijven hardlopende en 

onder voortdurende stokslagen en slagen met stukken ijzer het kamp in 

gedreven en door het kamp rond gejaagd." 

De man zegt dat hij later ook in Westerbork is mishandeld. Hij geeft aan 

dat mensen hun verblijf daar dikwijls met de dood moesten bekopen. "In 

dit kamp overleed gemiddeld één gedetineerde per dag, vooral in de 
begintijd." 



Een lotgenoot uit 1892 vertelt over Westerbork: "Er werd zodanig 

hongergeleden dat gedetineerden gras, mieren en onkruid aten." Een 
jongen van zeventien is er volgens hem "aan uitputting gestorven". 

'Verstopte wc's met de handen schoonmaken' 
Een andere getuige, geboren in 1906, vertelde over zijn verblijf in de 

Cellenbarakken in Scheveningen dat hij moest helpen met opruimen van 
prikkeldraad. Dat moest hij doen met zijn handen en op sokken. 

Later moest hij met zijn handen verstopte wc's schoonmaken. Verder 

werd hij tien dagen lang in zijn cel door drie mannen drie keer per dag 
twaalf keer met een gummiknuppel op zijn achterste geslagen. 

Ook werden gedetineerde vrouwen geslagen, soms in aanwezigheid van 

hun dochters. Een vrouw uit 1922 die in een kamp in Sellingerbeetse zat, 

vertelde dat daar ook baby's stierven die er met hun moeder waren 
ondergebracht. 

Een in 1892 geboren arts kwam terecht in de Weeshuiskazerne in 

Naarden. De geneeskundige toestanden waren volgens de dokter 

"schandelijk". "Ik heb vijf of zes mensen zien doodgaan", schrijft hij in 

een getuigenis. 

Dossiers niet langer onder strenge voorwaarden 

beschikbaar 
Het Nationaal Archief maakt na het begin van het nieuwe jaar steeds 

diverse dossiers openbaar. Het gaat om allerlei stukken die eerder niet of 

alleen onder strenge voorwaarden mochten worden ingezien. 

De dossiers variëren deze keer van notulen van de ministerraad tot 

stukken over de Tweede Wereldoorlog. Er komen dit jaar circa 

elfhonderd pagina's aan informatie vrij. 

76 Reacties op dit thema 

JCB 03 jan 2023 

Als kleinkind van een foute opa en oma zie ik al mijn hele leven hoeveel 

pijn dit doet bij mijn moeder. Ik praat de keuze van de grootouders niet 

goed. Ik keur de behandeling na de oorlog echter wel af. Alle bezittingen 

afgenomen en gescheiden van kinderen, zonder opvang daarvoor, 

gedurende lange tijd officiële vernedering door Nl. Ook voor de kinderen 

die part nog deel aan de gemaakte keuze hebben. Ik moet vaak even 

slikken als ik mensen “vuile NSB-er” hoor roepen. Nederland heeft altijd 



de mond vol over andere landen maar vergeet dat wij vaak geen haar 

beter zijn of zelfs slechter. 

Ding_Dinges 03 jan 2023 

Ik hoop dat we nooit meer bezet worden. En als we dan toch bezet 

worden, hoop ik dat we weer bevrijd worden. En als we dan toch bevrijd 

worden, dan hoop ik dat we dan voldoende beschaving en gevoel voor 

rechtstaat ontwikkeld hebben, dat we ons niet weer te buiten gaan aan 

het mishandelen en vermoorden van gedetineerden, waarvoor ze dan ook 

mogen zitten. Ik hoop dat we dat dan kunnen opbrengen. 

  Timmen 

Het verschil tussen verzetshelden en landverraders is niet erg groot. 

Beide zijn in staat tot onmenselijk optreden. Degenen die horen bij de 

winnaars noemen we verzetsheld, degenen die horen bij de verliezers van 

de oorlog noemen we landverrader. 

Pietje_3e15eab4  

Heeft niets met winnaars of verliezers te maken. Degene die zich verzet 

hebben tegen de bezetter noemen we verzetsheld. Degene die zich 

hebben aangesloten bij de bezetter, terwijl hij/ zij de nationaliteit had 

van het bezette land noemen wij landverrader. Ook wanneer Duitsland 

de oorlog zou hebben gewonnen waren de degene die zich er tegen verzet 

hebben nog steeds verzetshelden geweest en degene die zich bij 

Duitsland hadden aangesloten gedurende de oorlog nog steeds 

landverraders. 

NUjijgebruiker_bfebfeadaeebc  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de nazi's en hun volgers toch 

echt de "foute partij". Wie dat niet inziet, kent óf de geschiedenis niet óf 

heeft zelf foute sympathieën. Het uitgangspunt van het verzet was het 

redden van onschuldige mensen die anders door de nazi's zouden worden 
vermoord. 

LJPM_Heuer   

Ben ik het helemaal mee eens. Wat rechtvaardigt een aanslag op een 

Duitse officier waarna een compleet dorp door de Duitsers werd 

afgeslacht. Is het verzet dan een held of een moordenaar? 

Pietje_3e15eab4  

Stel, een overvaller pleegt een overval in een supermarkt. Schiet daarbij 

10 klanten en 5 personeelsleden van die winkel zonder pardon neer en 1 

personeelslid schiet als reactie daarop de overvaller neer. Is hij dan een 

held of een moordenaar? 



Winstonn 

Dan is het verzet nog steeds de held. Het verzet heeft het dorp niet 
uitgemoord. Dat was de keuze van de Duitsers. 

Mijntje_66e011e0 

Jammer dat mensen niet begrijpend kunnen lezen, er staat dat mensen, 

vrouwen, kinderen en baby's ervan verdacht werden dat ze met de 

Duitsers waren omgegaan. En baby's? Wat kunnen die in hemelsnaam 

verkeerd doen? Maar who cares.. Die werden ook "gewoon" mishandeld 

en vermoord. Als dit door Nederlanders werd gedaan, schaam ik mij 

diep. Wat ben je dan anders dan wat de Duitsers hebben gedaan in de 

tweede wereldoorlog. 

Pietje_3e15eab4  

Wat konden de baby's van joodse gezinnen eraan doen dat ze joods 

waren. Toch werden deze baby's door o.a. Pieter Menten voor de ogen 

van de ouders de lucht in gegooid en als kleiduiven uit de lucht 

geschoten. Daar wel eens bij stil gestaan? 

NUjijgebruiker_bfebfeadaeebc   

Helaas kwam er na de oorlog een soort afrekening waarbij heel akelige en 

onrechtvaardige zaken zijn gepasseerd. Om een voorbeeld te noemen: 

Hoewel de mensonterende behandeling die "moffenhoeren" ten deel viel 

anders doet vermoeden, was niet iedere Wehrmacht soldaat een "rotmof" 

of “nazi”. Er waren ook gewone jongens die gedwongen in Nederland 

zaten en die hun best deden hun menselijkheid te behouden. 

Mijntje_66e011e0   
Precies.. 

Mijn_commentaar   

Alle overlevers van de kampen die terugkwamen, moesten bewijzen dat 

hun huis met inhoud ook eerder van hen waren. Om weer in bezit te 

komen van hun eigen spullen kwam een gemeenteambtenaar om een 

schatting te maken hoeveel alles bij elkaar vertegenwoordigde in geld. De 

overlevers moesten dit bedrag per maand gaan afbetalen aan de 

Nederlandse regering. Oftewel hun was onrecht aangedaan en zij 

moesten 2x betalen voor hun eigen spullen. De wereld was ook na de 

oorlog op meerdere manieren oneerlijk. Hun kinderen wanneer ze het 

geluk hadden dat ze ondergebracht waren bij onbekenden, kenden hun 

ouders niet meer. Dit is allemaal aangedaan. Zij hadden geen keuze. En 

nu de collaborateurs die daarna hun lot moesten ondergaan. Zij hadden 

zich afzijdig kunnen houden. Zij kozen om te heulen. Dat zij streng 



werden aangepakt. Ja, logisch. De woede was groot. Niemand was zijn 

leven zeker met verraders. Bewijs maar eens dat je het niet gedaan had. 
Voor vrede moet je moeite doen, het is zo weg. 

Beppie_Janssen_afbccd   

Soms, heel vaak, is de motivatie van collaborateurs niet te bevatten. Er is 

een reden waarom zij dat gedaan hebben. Zo zijn er natuurlijk ook die 

voor de buitenwereld heulden met de bezetter en ondertussen gewoon 

ondergronds bezig waren om de bezetter te ontwrichten. Maar ook deze 

mensen werden niet gespaard. We kunnen wel constateren dat er veel 

'berecht' zijn zonder behoorlijk proces door lui die veel van de bezetter 

hadden 'geleerd'. 

Rinaldo  

Moeten we nu alles van toen door de bril van nu gaan bekijken en 

vervolgens over oordelen? 

E_W_eedade  
Ja. 3x ja. JA 

ThomasdeWolfMakelaar  

Ook de door de bril van toen kon het al niet door de beugel, kan je 
nagaan.. 

Winstonn  

Nee hoor er waren veel ergere dingen gebeurt in de oorlog. Helemaal 

terecht dat foute Nederlanders het flink gevoeld hebben. 

Ger_Fiel  
Goed dat ze zijn aangepakt 

Mercedes_rijder  

Ook die baby's? Of is dat acceptabel ‘collataral damage’? 

Arie_Roos_aebdcd   

Eigenlijk zouden deze mensen, als ze nog leven, die de misdaden hebben 

begaan in deze naoorlogse strafkampen met terugwerkende kracht 

bestraft moeten worden. Het is een schandvlek uit de geschiedenis die 

zorgvuldig verborgen is gehouden. 

Jan_Wiesemann   

Het was de tijdgeest van 5 jaar onderdrukking grof geweld tot en met 

massamoord. De kleine vissen moesten bloeden voor de grotere die naar 

Zuid-Amerika ontsnapte en de RK Kerk speelde hierin een belangrijke 

rol. Heb ik medelijden, nee! 



Wim_65feddae  

Verborgen gehouden? Welnee, dat rapport van van Tuyll van 

Serooskerken is altijd openbaar geweest. "Andere Tijden" heeft vrij 

recent een documentaire hierover uitgezonden. Onbegrijpelijk dat dit nu 
gebracht wordt als heden onthulde documenten. 

E_W_eedade  

Dat maakt niks uit. Feit is dat er verschrikkelijke misstanden 
plaatsvonden. 

Wim_65feddae 

Als er nu ineens ophef gemaakt wordt over zaken die al 70 jaar openbaar 

zijn en uitgebreid op TV geweest heeft iedereen die dat ontgaan is heel 

wat boter op het hoofd. Er had actie genomen kunnen worden toen de 
betrokkenen nog in leven waren. Ja, dat maakt uit. 

Inky  

Vertel dat maar tegen de miljoenen Joodse slachtoffers. 

JennyG  

Ik ben van net na de oorlog. De verhalen van mijn ouders over de oorlog 

waren altijd duidelijk. De daden van landverraders gingen heel ver. Hele 

straten werden opgepakt door de tips van deze lui. Je was een 

onschuldige burger die werd gepakt omdat er informatie nodig was. 

Schiet ze maar dood. En dit soort dingen moeten nu worden 

goedgepraat? Ik hoop niet dat er weer een oorlog komt want verraders 
zullen er altijd zijn. 

D_Disbergen   

Dan kunnen schuldigen hieraan toch ook nog berecht worden? Gebeurd 

deze tijd ook nog met nazi’s/ betrokken bij handelingen van de nazi's. 

Aangezien, ondanks wie die personen waren, er dus wetten en regels 

waren. Door het niet te doen worden toch soortgelijke daden van de 

nazi's gebagatelliseerd? Zo van, 'het is eigenlijk niet zo erg zulke dingen, 

want wij doen het ook. Maar we vonden het alleen erg, omdat we het 

konden gebruiken om er zelf beter van te worden'. Ook dat het zo lang 

geheim moet blijven? Het staat al die tijd al vast dat het niet 

goed/normaal is dat het gebeurt. Dan had er ook besloten kunnen 
worden er iets mee te doen, i.p.v. besluiten om het geheim te houden. 

Ikreageer999  

Het verbaast me niet. Het gebeurde niet alleen in NL. Ook Duitse burgers 

buiten Duitsland werden na de Duitse bezetting in Europa massaal 

vermoord, of ze nou fout waren in de oorlog of niet. Simpelweg omdat ze 



Duitsers waren. Voorstelbaar, maar ozo fout omdat het zonder proces 

gebeurde. 

WZWZWZ 

Beschaving is soms ver te zoeken. Een overheid hoort alle mensen te 

beschermen, ook mensen die mogelijk fout zijn geweest. 

Wim_65feddae 

Probleem was dat er op dat moment nauwelijks sprake was van enig 

gezag. De bezetter was weg, de bevrijder was ook al vertrokken en de 

eigen overheid moest nog grotendeels opnieuw geïnstalleerd worden. 

Daardoor kon de situatie ontstaan dat verzetsmensen in voormalige 

doorvoerkampen etc. de verraders van de eigen maatjes onder hun hoede 

kregen met volop gelegenheid tot wraakneming. Overigens werden de 

"lichte gevallen" zonder enig proces al spoedig weer vrijgelaten omdat er 

geen beginnen aan was. Ergo, vooral de "ernstige gevallen" werden aan 

de mensonterende toestanden blootgesteld. Het klopt niet natuurlijk, 

maar deze mensen hadden dus best wel veel op hun geweten. 

E_W_eedade  
Dat maakt het rechtvaardig? 

Bullcrap 

We gaan achteraf weer bepalen wat er in een andere tijd goed of fout was. 

Zo werkt dat niet. Als je vergelijkt waar deze foute mensen medeschuldig 

aan waren hebben ze gekregen waar ze recht op hadden…volgens de geest 
van die tijd. 

Vergreld 

Dat is dus de vraag. Waren al deze mensen echt schuldig? Die mensen die 

dat waren hebben hun straf verdiend. Het punt is dat er ook veel mensen 

keihard aangepakt zijn die een beetje of zelfs helemaal niet schuldig 

waren. Sommigen bleken zelfs meer tegen de bezetter gedaan te hebben 

dat sommige goede bewakers die in de oorlog niets durfden. 

Franciscus7 

Het is fout wat er na de oorlog gebeurd is. Maar het Nederlandse volk 

was tot razernij gedreven door de Duitse bezetters en Nederlandse 

verraders. De wraakzuchtige acties waren een uiting van diepe 

vernedering, onderdrukking en verlies. 

Eva_blauw 

Kinderen bestraffen voor fouten van ouders mag nooit worden begrepen. 



Iedere burger die de handen daaraan vuil heeft gemaakt heeft een 

misdaad tegen kinderen begaan. 

Pietje_3e15eab4 

Wat hadden de ouders van joodse kinderen fout gedaan, dat ze wel op 

zo'n manier behandeld mochten worden? 

NUjijgebruiker_bfebfeadaeebc 

Je mag kinderen nooit laten boeten voor de wandaden van hun ouders. 

Wie dat wel deed, verlaagde zichzelf tot het niveau van de tegenstander. 

Pietje_3e15eab4 

Maar de kinderen van de joodse bevolking mochten wel boeten, ondanks 
dat hun ouders geen wandaden hadden begaan. 

Eva_blauw 

Dus u vindt dat als u iemand vermoord uw familie of kinderen daarvoor 

gestraft mogen worden. Joodse burgers èn hun kinderen hadden 

helemaal niets gedaan. Maar welke misdaden er ook begaan worden, 

kinderen mag je nooit verantwoordelijk houden voor daden van ouders, 

laat staan daarvoor straffen. Dat geldt voor zowel joodse als welk kind 

ook. Overigens wat deden de goeie Nederlanders tegen de Jodenhaat, óók 

voor de oorlog. Driekwart van de Nederlandse joden zijn weggevoerd, 

wat gebeurde er met de huizen en bezittingen van de Joodse 

medeburgers. Wat betaalden onderduikers voor hulp en hongerigen voor 

voedsel. Één grote actie is er geweest, de Februaristaking, maar verder? 

Wat deed de regering, de ambtenaren, politie, burgemeesters, openbaar 

vervoer, werkgevers. En na de oorlog was er geen huis voor de paar 

terugkerende Joden en bloeide het antisemitisme op. En nu anno 2023? 

Extreem rechts noemt rechters en parlement nep en wil Nederlandse 

cultuur en eigen land eerst... En het is stil. Dus als iemand wordt 

vermoord is het te vergoeilijken dat de familie van de dader wordt 

gestraft, door de woede en het verdriet van de nabestaanden is dat te 

begrijpen? 

Goettel 
Goed dat dit bovenkomt. 

wim_jansen_eecbcf 

Vele Joodse kinderen en hun ouders zijn op een verschrikkelijke manier 

vermoord door het verraderswerk van deze foute personen, dus waarom 

medelijden voor de straffen die zij moesten ondergaan. 



Dustin_de_Wind 

Omdat het gaat om verdenkingen, niet om veroordelingen. Waar vochten 
we ook alweer voor? Iets met een rechtsstaat? 

DeRapenZijnGaar 

Maar na de oorlog waren ook de joden gewoon weer de pineut. Oma 

vertelde dat zij het stadhuis van Zeist moesten schrobben met hun 

tandenborstel. Want “de oorlog was hun schuld”. 

NUjijgebruiker_bfebfeadaeebc 

Met alle respect; het klinkt erg ongeloofwaardig. Wanneer zou dit zijn 

gebeurd en zijn er bronnen die kunnen bevestigen dat het werkelijk heeft 
plaatsgevonden? 

Ding_Dinges 

1. Ze waren nog niet veroordeeld, dus hoe bedoel je "straf"? 2. De 

eventuele misdaad die ze gepleegd zouden hebben, zou wel collaboratie 

kunnen zijn, maar niet in verband hoeven te staan met de 

Jodenvervolging (voorbeeld: aangeven of vermoorden van 

verzetsstrijders). 3. Diverse verzetsstrijders zijn ook in die kampen 

terechtgekomen omdat ze de schijn tegen hadden toen ze infiltreerden bij 

de Duitsers of de NSB. Verdienden die dan "straf" in jouw ogen? 

Cor81 

Ik heb gelukkig de oorlog niet meegemaakt. Ik vraag me af wat de 

bewakers van deze gedetineerden deden tijdens de oorlog. Als je toen ook 

bij het verzet zat en collega's hebt verloren dan kan ik mij iets voorstellen 

bij het gedrag. Ik heb echter ook wel gelezen dat mensen die de hele 

oorlog geen risico wilden lopen bij de bevrijding het meest aanwezig 

waren. Ik vraag me af of je dan veel beter bent dan een doorsnee 
dienstplichtige Wehrmachtsoldaat. 

Jacqueline13 

Geef een willekeurig persoon een pet en een klembord en zie in welke 
recordtijd deze persoon verandert in het monster dat u beschrijft. 

Judith_ae690e79 

Ik schrik van sommige reacties hieronder, waarin staat dat de foute 

mensen niet beter verdienden dan dit. Vanwege mijn Joodse achtergrond 

en opleiding in de Sociale Wetenschappen, heb ik altijd een fascinatie 

gehad voor wat zich tijdens de oorlog heeft afgespeeld. Je kan vooraf niet 

weten aan welke kant je staat. We denken allemaal aan de goede kant te 

gaan staan in een oorlog, maar ieder mens wil in de basis het beste voor 

zijn gezin en geliefden. Je weet niet welke keuzes je maakt wanneer je in 



het nauw zit. Voor de mensen die hieraan twijfelen, verdiep je even in het 

klassenexperiment van Jane Elliot: de bruinogigen zijn beter dan de 

blauwogigen. Daarin staat heel goed omschreven wat soortgelijke 

situaties met mensen (in dit geval onschuldige kinderen) kan doen. Denk 
daaraan, voordat je oordeelt. 

Masada_M 

Ik schrik van uw reactie. Mag dat? 

Frank_4eaf8959 

Natuurlijk mag dat maar het zou beter zijn er even over na te denken. 

Het is achteraf namelijk heel makkelijk om te denken dat het jou niet zou 
overkomen maar hoe weet je dat zo zeker? 

Masada_M 

Moet ik u gaan uitleggen hoe ik dat zo zeker weet? Als je ook maar een 
geintje compassie bezit hoef je hier niet over na te denken 

Judith_ae690e79 

Mag ik vragen waarom u van mijn reactie schrikt? Oprechte vraag 

overigens. 

Gu_Ast 

De hele tijd na de oorlog laat weer zien hoe weinig mensen leren van hun 

eigen situatie en frustraties er zo extreem uit knallen. Deze ellende in de 

kampen is bizar maar eerlijk gezegd vind ik het niks in vergelijking van 

de moorddadige toestanden die de Nederlanders in Indonesië uithaalden 

nadat ze zelf net een onderdrukking hebben overleefd. De mens blijft 

over het algemeen gewoon een dom volk en ik zal dan ook de laatste zijn 

die zich boven andere zal plaatsen. Technologie is ontwikkeld, verder zijn 
we gewoon reactionaire holbewoners. 

Dino6 

Ik bedank je voor de reactie. Ik heb daar een zeer goede privéreden voor. 

Gelukkig zijn er ook mensen die niet gelijk iedereen veroordelen, want 
we weten de reden waarom iemand aan de "andere kant " gaat staan niet. 

Marlisyo 

Mijn opa heeft na de Tweede Wereldoorlog in een kamp gezeten. Ik heb 

de papieren na 50 jaar gekregen en het enigste wat erin stond dat hij de 

Italiaanse vlag had ophangen in de ijssalon en een foto van Mussolini en 

meer was er niet zei de man die mij de papieren gaf. Hij heeft het daar 

zwaar gehad. 



Pietje_3e15eab4 

Ik vind het ongeloofwaardig dat je opa in oorlogstijd een Italiaanse 

ijssalon had. Mensen aten o.a. bloembollen, omdat er geen fatsoenlijk 

eten te krijgen was, maar de ijssalon van je opa deed waarschijnlijk goede 
zaken in die tijd... 

erik_doedel 

En weer zijn de verkeerde opgepakt zoals altijd het geval is. Het 

politiekorps was in de oorlog heel erg verkeerd en heeft er nagenoeg geen 

straffen voor gekregen en is gewoon doorgegaan. Er waren inderdaad 

verkeerde mensen maar veel gingen naar Duitsland werken om te 

kunnen leven en werden na de oorlog opgesloten en mishandeld door de 

dezelfde figuren als dan met de bezetting ook al deden. Maar hebben we 

er iets van geleerd? Nee hoor het gaat gewoon verder met verraad. 

BBJ 

Werken in Duitsland was verplicht. Arbeitseinsatz. Was echt geen keus 

het was dwangarbeid en ontduiking werd genadeloos bestraft. 

erik_doedel 

Hoho, er gingen in de oostelijke provincies van Nederland in de tijd voor 

en tijdens de oorlog veel mensen in Duitsland werken omdat er in die 

streken geen werk was en er toch brood op de plank moest komen. De 

verraders werden pas actief in de latere oorlogs jaren. De Duitsers 

hebben eerst geprobeerd om van Nederland een bevriende staat te 

maken. En na de oorlog kwamen overal ineens de zogenaamde 

verzetshelden vandaan die deze mensen zo nodig moesten verraden, 

aangeven en zelfs vermoorden. En zeg niet dat het niet waar is want het is 

mijn familie toen overkomen na de oorlog. Echt een schandalige 

behandeling van mensen die hun gezin te eten moesten geven door 

Nederlanders en dan nog heel veel van die lui uit de Randstad. Maar 

volgens mij hebben Nederlanders er niet echt veel van geleerd gezien alle 

kliklijnen enz. Mijn oom ligt in Loenen als echte verzetsheld en niet een 

namaakheld die er toen heel erg veel waren. 

Pietje_3e15eab4 

Ga jij nu daadwerkelijk oordelen wie er wel een 'echte' verzetsheld was en 

wie niet, met als enige logica de streek waar de persoon geboren of 

woonachtig was ten tijde van de oorlog? Zonder dat je de daadwerkelijke 

personen hebt gekend en weet wat hun daden tijdens de oorlog zijn 

geweest? 



Ding_Dinges 

Zoek even de reactie van 'marlyso' bij dit bericht. Zijn/haar opa had een 

Italiaanse ijssalon met een Italiaanse vlag en een portret van Mussolini. 

Dat was voldoende om hem op te sluiten. Was hij verrader? Was hij de 

enige die zo achter het prikkeldraad kwam te zitten? Ik denk dat je iets te 

snel bent met je conclusies dat het met name verraders van onderduikers 

waren. Ik ben bang dat er sprake was van een schrikbarend hoog 

percentage persoonlijke afrekeningen en persoonlijk gewin, waardoor 

mensen onterecht gevangengezet zijn. De rechtsstaat beleefde in die tijd 

niet haar beste tijd. 

Motormuisx 

Triest dat er nog zoveel mensen zijn die nakomelingen van mensen die 

iets verkeerds hebben gedaan in hun ogen maar die daar zelf niets aan 
kunnen doen moeten schofferen. 

Sosa11 

Misschien ook even aangeven wat er gebeurd is met mensen die deze 

NSB-ers hebben aangegeven bij de Nazi's. Daar gingen er meer dan 1 per 

dag dood. 

Masada_M 

Ik sluit mij volledig bij u aan. De meesten schijnen dit voor het gemak 

maar even te vergeten 

Daniel_Paparella 

Dat wordt nooit vergeten. Neemt echter niet weg dat ook deze waarheid 

aan het licht mag komen. Het gaat hier per slot van rekening ook om het 
leed dat onschuldige kinderen en zelfs baby’s is aangedaan. 

Pietje_3e15eab4 

Net als wat de onschuldige kinderen en zelfs baby's van de joodse 

bevolking is aangedaan. Diezelfde figuren hadden er toen echter geen 

enkele moeite mee dat dit werd gedaan. Ze vonden het pas erg toen het 
hun eigen kinderen en baby's werd aangedaan. 

Ding_Dinges 

Dat is in de afgelopen 77 jaar zeker niet vergeten, gelukkig. Maar we 

moeten ook onze ogen niet sluiten voor wat er nog meer gebeurd is, 

anders leren we er alsnog niets van. Los van of er iemand alsnog berecht 

moet worden, is het belangrijk dat we ons als samenleving dit realiseren. 

Aan beide kanten zijn misdaden begaan en wat als wij zelf in zo'n situatie 

komen? Zijn we dan rechtschapen genoeg? Ik durf dat niet hardop van 

mijzelf te beweren. 



Linda_A 

En nu graag excuses van de regering en een schadevergoeding voor 

overlevenden en nabestaanden. Zolang geleden is het niet en er is 

voldoende documentatie. Degenen die dit onzin vinden hebben echt geen 

idee wat een wantoestanden er in de kampen na de oorlog heersten en 

ook hoe families/kinderen hieronder geleden hebben. Er waren zeer 

zeker mensen fout maar een deel van de "misdadigers" was echt niet 

schuldig aan verraad of erger. 

Durketeur 

Valt zeker wat voor te zeggen, echter zal onze regering hier juist niet op in 

gaan.. 

Baard_Mans 

Nooit, mijn halve familie is omgekomen in Auschwitz door verraad van 

een foute Nederlander, degene die na de oorlog zijn opgesloten in 

Westerbork hebben het verdiend. De meeste zijn met blauw oog en een 

lichte straf ervan gekomen, mijn familie is nooit meer teruggekomen 

Pietje_3e15eab4 

Dan ga ik ervan uit dat zij die 'schadevergoeding' direct doorstorten naar 

o.a. jou, aangezien dat wel het minste is wat ze kunnen doen voor het 
leed dat jouw familie is aangedaan door de familie van hen. 

B_46bc52a9 

Onzin. De mensen en de omgeving wisten donders goed wie verraders en 

foute Nederlanders waren. Je kon ze met de vinger aanwijzen. Volgens 

westerse standaarden is het niet zoals het hoort, true, ze werden 

voorafgaand berechting als schuldig behandeld (mishandeld). Maar ik 

snap de mensen volledig, er was geen twijfel mogelijk met of zonder 
rechtspraak 

Rutger_Lokhorst 

Ach, niks mis mee. 5 jaar oorlog waarin iedereen als beesten wordt 

behandeld doet iets met een mens. Kan me goed voorstellen dat men 

flink wat boetedoening eist na het uitmoorden, uithongeren en 

onderdrukken van vrienden en familie. Valt me eigenlijk nog mee hoe 

weinig Duitsland de kop in is gedrukt na WW2. Neemt natuurlijk niet 

weg dat er ook aan de zijde van "foute Nederlanders" veel leed is 

aangedaan dat best erkent mag worden. Foute en goede Nederlanders is 

sowieso een bizarre verdeling voor een situatie die grotendeels wordt 

gekenmerkt door grijs gebied. Uiteindelijk kan het verleden simpelweg 

het beste achter ons worden gelaten. Tuurlijk we moeten terugkijken 



naar het verleden om te leren van onze fouten, maar als alle fouten 

moeten worden terugbetaald/bestraft is het einde voor altijd zoek. 

Fred_van_den_Broek 
Inderdaad, goed verwoord! 

Kris_L 

Ok fout. Dat kan. Niet aan de goede kant gestaan kan ook. Mensen 

maken keuzes. Om te overleven vaak. Dan doen mensen rare dingen. Ik 

praat ze zeker niet goed. Familie van mij (mijn opa) weigerde een ster te 

dragen en ging o.a. overvallen plegen voor voedselbonnen voor 

onderduikers. Hij is gestorven in Auschwitz. Hij wilde overleven met zijn 

gezin. Maar goed zo maak je keuzes denk ik. Laat verdorie het verleden 

nu eens rusten denk ik dan. Het gaat om nu. Dat negatieve gezeur over 

verleden heeft geen zin. We leven nu. Leef je leven en geniet. Never look 

back. Het leven is een feestje. Je moet zelf de slingers ophangen. Think 
Positive. Mijn idee... 

 

Bron: Nu.nl 


