
De Duitse jood Eric Hoffman woonde in Zutphen en eindigde in 

Californië 

Eric Hoffman (1916-1998) werd geboren als Erich Siegmund Hoffmann in Wolbeck, 

Duitsland, als zoon van de joodse Salomona en Martha Hoffmann. Tegen de tijd dat 

hij zijn opleiding in het nabijgelegen Münster had afgerond, waren de nazi's aan de 

macht gekomen en al snel verbood men de joden om aan de universiteit te studeren, 

Dus ging hij in plaats daarvan in de leer bij een warenhuis in Vlotho, en later bij een 

textielbedrijf. 

Met het toenemende antisemitisme in Duitsland haalden zijn ouders hem over om 

naar Nederland te verhuizen, en in 1936 was hij naar Zutphen verhuisd, waar hij 

zowel op groente- als kippenboerderijen werkte en landbouwvaardigheden opdeed ter 

voorbereiding op een geplande immigratie naar Palestina. Omdat hij dicht bij de 

Duitse grens was, keerde hij regelmatig naar huis terug en probeerde hij geld en 

andere waardevolle spullen van zijn familie weg te smokkelen, verborgen in zijn fiets. 

Tijdens een van zijn reizen naar huis werd hij tijdens een antisemitische inval 

gevangengezet in Münster en twee weken vastgehouden voordat hij werd vrijgelaten. 

Zijn familie probeerde naar de Verenigde Staten te emigreren, echter Eric vertrok 

eerst naar Palestina, met de bedoeling zijn familie daar te verzamelen en daarna door 

te gaan naar de Verenigde Staten. Hij slaagde daar echter niet in, aangezien zijn 

ouders in 1941 naar het getto van Riga werden gedeporteerd. Ook zijn tantes en ooms 

werden gedeporteerd tijdens de daaropvolgende transporten naar Riga of naar 

Theresienstadt. De meesten van hen, waaronder de ouders van Eric, kwamen om het 

leven. Nadat hij in Palestina was aangekomen, nam Eric tijdens de Tweede 

Wereldoorlog dienst in het Britse leger en nam hij deel aan gevechten in Noord-

Afrika en Italië. 

Het was in Italië dat hij later zijn toekomstige vrouw, Nella Della Rocca, in Turijn 

ontmoette. Ze trouwden in augustus 1945. Na zijn ontslag en terugkeer naar 

Palestina, voegde zijn vrouw zich daar bij hem, en ze emigreerden daarna in 1947naar 

de Verenigde Staten. Ze vestigden zich in San Francisco, waar Eric een bedrijf opende 

in werkkleding dat hij verkocht aan landarbeiders in de regio. Hij verhuisde daarna 

San Jose, waar hij een winkel opende in het centrum van San Jose, voordat hij 

uiteindelijk eindigde met handel in commerciëel onroerend goed. Eric Hoffman stierf 

op 31 januari 1998 in San Jose, Californië. 

 


