Canadese Begraafplaats trots op eigen boek
met verhalen en nieuwe foto’s van
gesneuvelde Canadese soldaten

i
Albert Boode en Henk Vincent van het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats presenteren trots
het boek 'Holtense Gezichten' vol verhalen en illustraties over militaire operaties en de hierbij
gesneuvelde soldaten. © FOTO HISSINK

Door Regien Klein Hegeman, 15-01-21

Soldaat Ernst James England siert de cover van het
boek Holtense Gezichten. De Canadees was de eerste die tijdens
de bevrijding van Holten sneuvelde. Hij is het gezicht van de
vele verhalen die op het bijzondere stukje ‘Canada in
Nederland’ te vinden zijn. Henk Vincent van de
researchcommissie en voorzitter Albert Boode zijn trots op het
boek. ,,Het is een mooie aanvulling op onze presentaties in het
informatiecentrum.”

Eindelijk een eigen boek. Met wel tweehonderd
pagina’s. Om hoeveel verhalen en illustraties gaat

het in Holtense Gezichten?
Henk Vincent: ,,Dat zijn er veel. Het boek is een combinatie van
militaire operaties en persoonlijke verhalen. Zo wordt
bijvoorbeeld een verkenningstocht omschreven waarbij zestien



Canadezen verdronken die hier liggen begraven. Hun
persoonlijke verhalen zijn erin verweven.”

Wat wilden jullie nog meer in het boek vermeld
hebben?

»,De achtergrond van het ereveld, welke rol het speelt in de
Holtense samenleving en omgeving, een algemeen beeld van
oorlogsbegraafplaatsen van zowel in Duitsland als Nederland,
de oprichting van het informatiecentrum, de herdenkingen en
betrekking van schoolkinderen, maar ook specifieke verhalen
over de relaties die zijn ontstaan tussen Holtense en Canadese
families en geillustreerde kaarten met locaties van tijdelijke
begraafplaatsen.”

Welke gebeurtenissen springen eruit?

,Dat is lastig te zeggen. Ik vind persoonlijk de bevrijdingsweek
van Noord- en Oost-Nederland heel mooi. Hoe dat is gegaan in
Friesland, wat er specifiek is gebeurd tijdens de slag om
Delfzijl Pocket. Hier zijn wel boeken over, maar nog niet
weergegeven in een overzicht zoals in dit boek.”

Wie staat er op de voorkant van de harde omslag

en waarom?
,Dat is Ernest James England. De eerste soldaat die tijdens de
bevrijding van Holten sneuvelde. Hij was ook de eerste die op
de begraafplaats in Holten is begraven. Hij ligt op rij 1 plot 1.
Met zijn familie hebben we een zeer nauwe band. Ze zijn
allemaal hier geweest.”

Krijgt de lezer ook nieuw beeldmateriaal te zien?

,Ja, we hebben nieuwe foto’s die recent zijn binnengekomen

van nabestaanden die we nog niet eerder hebben laten zien.
Het boek is trouwens in april verkrijgbaar.”

Dat is mooi op tijd voor de opening van het
vernieuwde centrum en haar tienjarige bestaan.



Voorzitter Albert Boode: ,Ja, maar of die opening in april door
kan gaan is de vraag. Misschien dat we het opnieuw moeten
uitstellen vanwege de coronacrisis. Het is niet anders. Maar

het boekje is online te bestellen via de website en te koop in het

informatiecentrum.”

Te lezen via Facebook: ‘Holtense Gezichten’
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https://www.facebook.com/759843264091137/posts/vanaf-april-is-het-boek-holtense-gezichten-verkrijgbaar-op-onze-website-en-in-he/4826691710739585/

