
De vroegste herinneringen van de jonge Roel Duistermaat 

 

Toen wereldoorlog 2 uitbrak was Roel 5 jaar oud. Zijn  vroegste 

herinnering was het schuilen in de kelder, zittend op de 

aardappelkist, tijdens luchtgevechten en andere 

oorlogshandelingen. Zoals een kind dat beleefd was het alleen 

maar spannend. Vader en moeder zorgden er tenslotte voor dat 

hem niets kon gebeuren…. 

 

Op 22 september 1944 heeft Roel met het gezin Duistermaat 

vanuit Zutphen de rookwolken zien opstijgen van het 

vergissingsbombardement van de Amerikanen dat ´s middags 

plaats vond in Nijmegen. Destijds niet wetend wat daar 

gebeurde wekte dat veel nieuwsgierigheid en was uiteraard erg 

spannend. Het feit dat daar op dat moment 800 burgers het 

leven lieten heeft achteraf grote indruk gemaakt. Hoe vreemd 

kan het lopen dat Nijmegen uiteindelijk later in zijn leven zijn 

woonplaats is geworden. 

 

Roel vertelde vaak dat hij als jongetje van 9 gezien heeft hoe 

vanuit de watertoren in Zutphen een soldaat onder vuur werd 

genomen en stierf. Dit stond op zijn netvlies gebrand.. 

Op 5 april 1945 heeft het gezin de 10de verjaardag van Roel 

gevierd in de kelder van het huis aan de Havenstraat 36 (zie 

tekst ansichtkaart). 

 

Roel heeft ons diverse malen verteld dat hij als 10 jarig jochie 

tijdens de bevrijding van Zutphen in 1945 prins Bernard nog 

een handje heeft gegeven terwijl hij langs reed in een jeep. Dat 

moet zijn gebeurd op de Deventerweg in Zutphen. 


