
DOOD. 
We zullen allen dit leven niet overleven. We hopen allemaal te 
mogen sterven op een rustige en waardige manier. Maar juist 
het leven kan daar een stokje voor steken.  
Dat overkwam Wally.  
Hij woonde in Zutphen. Daarvoor had hij in The Big Apple 
gewoond, waar hij als bankier werkte op Wallstreet. Zutphen, 
geboorteplaats van Nationale Nederlanden, was altijd al 
interessant voor financiële whizzkids en daarvan was Wally 
misschien wel de geniaalste. Zijn talent viel op, hij verhuisde 
weer naar het Westen. Dook de 'Haute Finance' in en maakte 
snel naam. Hij werd zeldzaam betrouwbaar gevonden door 
iedereen die financiële zaken met hem deed. Wally ontmoette 
een vrouw, kreeg kinderen en was gelukkig.  
Toen vielen de Duitsers Nederland binnen. 
Langzaam maar zeker werd ons land geterroriseerd, kaalgeplukt 
en geknecht door Hitlers vazallen. Wally bleef rustig zaken 
doen. Zijn netwerk was gigantisch, maar de belangrijkste 
persoon in dat netwerk was zijn broer. Met Gijs bedacht Wally 
de meest geniale financiële constructies om geld te verdienen. 
Miljoenen vergaarde hij. Waardepapieren wistten ze in de 
uiterst beveiligde Nederlandse Bank om te wisselen voor valse 
exemplaren en zo verdienden ze nog meer geld. Wally en Gijs, 
geniale oplichters, grootgeldinzamelaars, even voorkomend als 
gewiekst.  
En op 12-2 in 1945 kwam aan het leven van Wally een eind door 
een kogel.  
Nee, geen kogel van het Verzet.  
Van de Nazi's. 
Wally liet een vrouw en kinderen na. En miljoenen en miljoenen 
voor slachtoffers van de Nazi's, miljoenen voor het Verzet. 
Miljoenen had hij doorgesluisd naar hen die het dringend nodig 
hadden. Tegenwoordige waarde: meer dan 500.000.000,00 
euro. Vijfhonderdmiljoen euro. In oorlogstijd. 
Dankzij Wally's geniale, illegale en bescheiden inzet, zijn 
'charmante persoonlijkheid' en onvoorstelbare lef onder de ogen 
van de Duitsers dit uiterst ondermijnende verzetswerk te doen, 
lukte dit. 



We gaan allemaal dood. Maar sommigen sterven een 
heldendood en verdienen te worden herinnerd. 
Zelfs op Facebook. Op 12 februari.  
Walraven van Hall. 1906-1945. De meest onterecht onbekende 
Verzetsheld.  
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