Voorjaar 1944.
Hoe het Zutphense ‘verzet’ een onderduiker hielp.

Tussen twee pilotentransporten door meldt Willem zich bij zijn chef, met de vraag of
er iets bijzonders is. ‘Luister’, zegt Oom Karel, ‘er ligt een onderduiker uit Hengelo in
het ziekenhuis, hier in Zutphen. Jan heet hij. Toen de groenen hem van bed lichtte, is
hij door de ruiten gesprongen. Hij kwam in een sloot aan de overkant terecht, maar hij
geraakte in het licht van een schijnwerper en werd meerdere malen beschoten’.

‘Hij kreeg een kogel in zijn rug en is doodziek naar het ziekenhuis gebracht. Hij wordt
zeker bewaakt. Van het begin af, dag en nacht. Hij is nu weer z6 ver dat hij weliswaar
met enig risico, vervoerd kan worden. De bewakers weten echter niet beter, of hij is
nog zwaar ziek. Help je mee?’

‘Daar kunt U op aan! We zijn al aardig ingelicht. Hij ligt alleen op een zaal, bewaakt
door een politieagent. Vanavond is er een NSB-er. We roepen hem vanavond om 10
uur aan de telefoon. De zuster weet er van. Zij geeft Jan sokken om aan te trekken, en
schuift het raam open en helpt hem ontsnappen. Jij staat dan klaar met, laat 's zien,
met..... Herman, maar je trekt Jan een overjas aan, neemt hem achter op de fiets, en
maakt dat je weg komt’.

‘In orde, Oom Karel’.

Om een uur of 9 worden de horloges gelijk gezet. De omgeving wordt verkend. Om 10
uur zal het in het Slingerbos [aan de Coehoornsingel] voldoende donker zijn. Het moet
lukken. Om kwart voor 10 overtuigt men zich nogmaals of alles safe is. Het is het reeds
schemerdonker. Achter het ziekenhuis wat achteraf, staat iemand in uniform. Een
jongeman komt langs fietsen en geeft fluitsignalen. Op de [Coehoorn]singel worden ze
beantwoord.

Op zij van het ziekenhuis staan ook 2 personen, een jongen en een meisje.. Willem en
Herman kijken elkaar eens bedenkelijk aan. Zal het wel goed gaan? Nog maar niet
direct post vatten op de afgesproken plaats, eerst nog wat rondrijden.

Klokslag 10 uur rinkelt de telefoon in het ziekenhuis. ‘Zuster, roept U agent Veldhuizen
even aan de telefoonl!...... Met agent Veldhuizen ...... Hou zee, kameraad, met kapitein
Annink. Hou zee, kapitein. Wil je vanavond extra op je hoede zijn, want ze zijn van
plan, je arrestant te ontvoeren. We zullen versterking sturen. Ik reken er op, dat de
misdadigers in onze handen vallen’. Wilt U de opdracht even herhalen? Jawel, kaptein,
de ondergrondse wil vanavond komen om Jan te ontvoeren. We zullen......’



Klokslag 10 uur komen Herman en Willem aanrijden; ze zijn bijna op de juiste plaats,
nu afstappen en...... Wat is dat?!

Een gil, een witte gedaante rent door het bos; het verliefde paartje wordt hevig
opgeschrikt, het meisje grijpt haar fiets, weg! weg! Een angstkreet; een
spookgedaante klampt zich aan haar vast, en springt achter op haar fiets. ‘Rij weg’,
zegt zijn grafstem, ‘viug!’

In grote angst, niet begrijpend, rent zij weg. ‘Wat moet ik doen’. Hij is waanzinnig ......
‘Voort, voort!” De waanzinnige in zijn nachtgewaad wijkt niet van haar zijde. ‘Het gaat
goed’, komt uit zijn schorre keel.

Als de idioot kalmer wordt en zich rustig laat meevoeren, komt het meisje na enige tijd
tot bezinning. ‘Wat moet je’, vraagt zij huiverend. ‘Wat wil je eigenlijk?’, zegt ook de
bijoehorende jongeman, die inmiddels nagekomen is.

‘Jullie zouden me toch komen halen? Ik kom uit het ziekenhuis! Dat merken we, maar
waarom wou je eruit? Jullie zijn de verkeerde. Ik ben onderduiker. Alle duivels! Ik zou
door twee man aan het raam worden afgehaald. Wat nu?......"” Kom mee!’

‘Hou zee, kaptein’. De agent belt af. ‘Opletten nu. Die terroristen zullen nu eens fijn de
kous op de kop krijgen. Wat is dat? Waar is...... zuster, waar is de gevangene? Hij is
niet op de gang of in de W.C. of de naastgelegen kinderzaal. Zuster, zo'n ernstige
patiént, hoe kan dat nou’. Te laat! Het raam staat open, de vogel is gevlogen.........

Willem en Herman zijn beduusd. Eén van hen sluipt naar het raam. Het enige in
gebruik zijnde bed is leeg. Hun vermoeden is bewaarheid. Jan is weg... Andere
medewerkers zijn hun voor geweest. Hoe bestaat het! Twee ontvoering plannen met
letterlijk hetzelfde tijdstip van uitvoering. Zij peinzen zich suf, wie zou hun
concurrenten kunnen zijn, en besluiten rapport te gaan uitbrengen.

De volgende dag is het onderzoek in volle gang. Kapitein Annink (niet die van de
telefoon) laat een speurhond zijn werk doen. Het resultaat is niet bevredigend...... het
spoor leidt naar speurhonds rasgenoot bij den dokter. En dan laat de dierlijke
detective zijn vaderlandse taak in de steek voor zijn amusement......

De verliefde onderduiker van het zeer verschrikte meisje, dat onvrijwillig terrorisme
pleegde, meldt daags daarna aan Oom Karel, wat gebeurd is. Deze humor doet Oom
Karel’s gevoelige hart goed. ‘Hier is de overjas, die hij gisteravond aan gehad zou
hebben; breng Jan naar dat en dat adres! De jas kan hij alsnog aantrekken. Hij mocht
bijvoorbeeld nog eens lust hebben, om weer als spook op te treden’.

Als Oom Karel in de wekelijkse club rapport uitbrengt, zoals steeds zonder namen te
noemen, luisteren Willem en Herman met stalen gezichten toe, en geven nu en dan,
door een vraag om nadere toelichting, blijk van hun belangstelling... M. W. ENSERINK



